S 

Demirtaş: Avakirina aştiye 


Rol û mîsyona min; mezinkirina şer nîne, le avakirina 


aştiye ye. Ez dişopînim û dibihîzim ku ev tespîta min 

t K* 

bûye mijar ji hin nîqaş û nirxandinan re. Beguman me¬ 

i m 

kanizmaya rexnekirine, çavkaniya bingehîn a tekoşîna 

W 

W ^ 

me ye. 


Berdev/ama nuçeye di rûpele 37'an de ye 



Ji zexta xiyanet û qirkirine 


Kürden ezidî ku bi hezaran salan e li erdnîgariya Mezopotamyaye dijîn û bi dehan caran komkujî li M/an hatine kirin. Kürden ezidî ku qirkirina li M/an hate kirin wek ‘ferman ’ bi nav dikin, ve çare ketin çembera tunekirin, dîlgirtin û kolekirina çeteyen hov en DAIŞ’e. 


Berdev/ama nuçeye di rûpele 38'an de ye 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Hüseyin Çelebi Şiir Ve Öykü 
Etkinliği Londra'da Düzenlenecek 

devamı sayfa 2’te. 


Dizel Ve Benzinli Araçlara Yasak 
Geliyor 

devamı sayfa 6’da. 


■muzdayız 


Bağımsızlık Referandumu 
Londra'da Tartışıldı 


I ngiliz sendikaları tarafından hafta sonu İngiltere’nin Leciester kentinde düzenlenen Kürt Kültür Festivalinde konuşan sendikacılar ve Kürt dostları Kürt halkıyla dayanışmanın kendileri açısından bir görev olduğunu vurguladılar. General Federation of Trade Union-GFTU (Genel İşçi Sendikası Federasyonu) tarafından organize edilen festivale Ünite ve Unison gibi Birleşik Krallık’ın en büyük sendikaları destek verdi. 

Yüzlerce Kürdistanlı ile beraber çok sayıda Kürt dostunun katıldığı ‘Kürdistan’a statü, Öcalan’a özgürlük’ şiarıyla yapılan festival, çalışma atölyeleri, panel, müzik, sergi ve film gösterimi gibi etkinlikler ile kapalı ve açık alanda tüm gün sürdü. Ünite, Unioson ve GFTU sendikalarının başkanları ve temsilcilerinin katıldığı festivale HDP Milletvekilleri Ahmet Yıldırım ve Dilek Öçalan da katıldılar. 


Kürt Kültür Festivalinin ana organizatörü olan GFTU Genel Sekreteri Doug Nicholls gazetemize yaptığı açıklamada Kürt halkıyla dayanışma içerisinden olmanın kendileri için sorumluluk olduğunu ifade etti. “Türkiye’deki faşist diktatöryal rejime karşı ve Suriye’deki DAİŞ barbarlığına karşı Kürt halkının yanında olmak bizim açımızdan çok anlamlı, aynı zamanda bir sorumluluk. Kürt halkının verdiği mücadele gerçekten çok önemli ve etkileyici, sadece bölge açısından değil, dünya genelinde kadın özgürlüğü ve demokrasi açısından da çok önemli. Aynı zamanda dünya toplumlarına daha insani ve demokratik bir yaşam için çok değerli fikirler öneriyorlar. Kürt halkı en değerli dayanışmayı hakkediyor.” 

Haberin devamı sayfa 8-9’da 


devamı sayfa Tdae. 


KAZA MI YAPTINIZ? 

Binlerce Pound Tazminat Alabilirsiniz 

0208 342 70 70 ^ Ersem & Co 
07816 646 345 icııcır ‘" 5 


Ara tKindııkl lıussur çok uz r dedik i* 


’Stn nrnhuda bile gokttın' 
dedik r 


‘İten yaralandım' 
dedim, 


ivn vardım ve paralandım' 
dedim, 


Av. Strpü Ersem bann inandı ve davamı karandı. 


Av 5erpü Ersem 

bnnn inandı ve davamı karandı. 


11 Salisbury Promenade Green Lanes, Ldn, N8 0RX 
E: sersan@ersans.co.uk - W: www.ersans.co.uk 


Mobilyada Modayı 
İpek Mobilya İle Takip Edin 

devamı sayfa 21 ’de. 


GFTU Genel Sekreteri 

Doug Nicholls 


ASTONBANKS 


devamı sayfa 40’ta , 
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Hüseyin Çelebi Şiir Ve Öykü Ödül Töreni 

Bu Yıl Londra’da Düzenlenecek 


B u yıl 25’incisi düzenlenen Hüseyin Çelebi Şiir ve Öykü Etkinliği ödül töreni bu yıl Londra’da düzenlenecek. Katılım başvuruları 15 Eylüle kadar devam edecek olan etkinliğin kazananları 21 Ekim’de Londra’da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. 

Kürdistan Öğrenciler Birliği (YXK - Yekîtiya Xwendekaren Kürdistan) tarafından 1993 yılından itibaren her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Hüseyin Çelebi Şiir ve Öykü Etkinliğine başvurular, 
15 Eylül’e kadar devam edecek. 

Katılım koşulları 

Etkinliğe katılım koşulları ise şöyle: “Katılım dili Kürtçe (Kurmanci, Kırmançki ve Soranî), Almanca, İngilizce ve Türkçedir. Eserler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Katılımcılar etkinliğe şiir dalında en fazla 2, öykü dalında ise 1 eser ile katılabilirler. Katılımcılar eserlerini kısa özgeçmişleri ile birlikte en geç 15 Eylül’e kadar posta veya e-mail yoluyla belirtilen adreslere göndermeleri ge¬ 


rekmektedir.” 

Sonuçlar 21 Ekim'de 

Her yıl olduğu gibi etkinlik iki kısımdan oluşuyor. 
Birinci kısmı, 25 Haziran’dan başlayarak 15 Eylül tarihine kadar sürecek olan eserlerin kabul edilmesi. 
Etkinliğin diğer kısmında ise 21 Ekim günü Londra’da gerçekleştirilecek ödül töreniyle dereceye giren eserler kamuoyuyla paylaşılacak. 

Etkinliğe katılmak isteyenler, eserlerini posta veya e-posta aracılığıyla aşağıdaki adreslere ulaştırabilir: 

E-Posta adresi: huseyin-celebi@yxkonline.de 

Ayrıntılı bilgi için: info@yxkonline.de Posta adresi: 

Kurdisches İnstitut für Wissenschaft (Çalakiya Wejeyî ya Hüseyin Çelebi) 

Posta kodu 21 06 

58021 Hagen/Deutschland (Almanya) 


25 Hüseyin Çelebi 


Poetıy. Uteralura B Art Festival 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Didim’de Tatil Yapan 

İngiliz Tutuklandı 


B ir süre önce Suriye ve Irak’ta DAİŞ’e karşı savaşan İngiliz Joe Robinson tatil yaptığı Didim’de Türk polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede ‘örgüt üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklandı. 

Joe Robinson’un 2015 yılında Rojava’da YPG saflarında bir süre DAİŞ’e karşı savaştığı belirtiliyor. Türkiye’ye tatil için giden Joe Robinson, ar¬ 


kadaşı ve arkadaşının annesi Didim’de gözaltına alındı. Bulgar vatandaşı anne ve kızı emniyetteki işlemlerden sonra serbest bırakılırken İngiltere Joe Robinson “Örgüt üyesi olmak” iddiası ile tutuklandı. 

Türk basınında yer alan haberlere göre Joe Robinson’ın emniyet ifadesinde 2015 yılında YPG’ye tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye’ye gittiğini ve 3 ay Suriye’de kaldığını söylediği öne sürüldü. 



Londra Merkezde 


26 Bin Bisikletçi Pedal Çevirdi 


O n binlerce profesyonel ve amatör bisikletçi, Londra ve Surrey yollarında, beşinci ‘Prudential Ride London’ bisiklet festivaline 

katıldı. 

Londra’da pazar günü gerçekleşen etkinliğinde 
26 binden fazla bisikletçi, Kraliçe Elizabeth Olimpik Parkı’ndan başlayıp The Mail Caddesi’nden biten parkurda, 160 ya da 65 kilometrelik iki klasman yarışından birine katıldı. 


Dünya çapında 150 profesyonel bisikletçi de, amatör yarışçıların arkasından pedal çevirdi ve Prudential Ride London-Surrey Classic bisiklet yarışını gerçekleştirdi. 

Bir bisikletçi hayatını kaybetti 

Yarışmada 67 yaşındaki Maris Ozols adındaki bisikletçi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ayrıca yaşanan kazalardan kaynaklı da iki kişi yaralandı. 
Yaralananlardan birisinin durumu kritik. 


TELGRAF 


HAFTALIK HABER GAZETESİ I ROJNAMEYA NÛÇEYAN A HEFTANE 


Yayın Koordinatörü 

Aladdin Sinayiç editor@telgrafnews.com 


Haber Merkezi 

Dilan Almaz 
Erem Kansoy 
Esra Türk 
Suna Alan 
Suzan Doğan 


Haberleriniz için: 

haber@telgrafnews.com 

Soru ve Görüşleriniz için: 

director@telgrafnews.com 


Reklamlarınız için: Telefon 

Nimet Polat 020 79230 838 - 0742 948 1490 

reklam@telgrafnews.com 

Web: 

www.telgraf.co.uk 
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KAZA MI YAPTINIZ ? 

Binlerce Pound Tazminat Alabilirsiniz 


Minicab sürücüleri için aynı gün PCO lisanslı kiralık araç temin edilir’* 

DAVALARINIZ SERPİL ERSAN YÖNETİMİNDE ÖZENLE TAKİP EDİLİR 


KAZA DAVALARI 

GÖÇMENLİK DAVALARI 

C0NVEYANCING 

Araba / Minicab Kazaları 

Evlilik / Nişan Vizesi 

İşyeri Alımsatım 

İşyeri Kazaları ve Diğer Kazalar 

Ankara Antlaşması 

Turist Vizesi 

Sürekli Oturum Başvurusu 

Ev Alımsatımı 


*Terms and Conditions apply 


AİLE HUKUKU 

Aile Hukuku 
Boşanma davaları 
Ayrılık 
Çocuk 

Aile içi şiddet 



0208 342 70 70 
07816 646 345 


ERSAN&C0 S0UCIT0RS 

İngiltere Barosu’nun verdiği 
Lexcel Kalite Belgesi ışığında hizmet vermektedir. 


Avukat Serpil Ersan ile hukuk programı Euro Star ekranlarında 



Ground Floor, The Coliseum, 11 Salisbury Promenade, Green Lanes, London, N8 0RX 
Email: sersan@ersans.co.uk 
Web: www.ersans.co.uk 



ERSAN & CO 

SOLICITORS 
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Britanya Parlamentosu Oniinde 

Katledilen Ezidiler İçin 

Eylem Yapılacak 


engal Katliamı olarak tarih sayfalarında yeri- 
, ni alan Ezidi soykırımının üçüncü yıldönümü eylemlerle karşılanıyor. Tüm Avrupa genelinde^düzenlenecek olan eylemlerin yanında başkent Londra’da da, Perşembe günü Britanya parlamentosu önünde bir eylem düzenlenecek. 

Londra Kürt Halk Meclisi ve Roj Kadın Meclisi öncülüğünde düzenlenecek eylemde 3 Ağustos’un “Kadın kırımına karşı uluslararası eylem günü” ilan edilmesi çağrısı da yapacak. Eyleme katılım çağrısı yapılırken, ‘DAİŞ’in elinde tek bir Ezîdî kadın kalmayıncaya dek kesintisiz örgütlenme, direniş ve özgürlük’ denildi. 

Yazılı bir açıklama yapan Roj Kadın Meclisi 3 
Ağustos’ta Londra’da ”Şengal katliamını unutmayın! Şengal kadınlarının özgürlüğü insanlığın özgürlüğüdür” sloganıyla Ezîdî soykırımını kitlesel olarak protesto edileceğine dikkat çekti ve eylemlere katılım çağrısında bulundu. 

Şengal’de yapılan soykırımın bir kadın kırımı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kadınların sistematik olarak hedef alındığı belirtilerek, halen 3 bin kadının kurtarılmayı beklediği, kurtarılan kadınların ise ömürlerinin geri kalanında travmayla yaşayacağı ifade edildi. 


'Şengal'in insanlıktan beklentisi var' 

“Sayısı her geçen gün artan YJŞ (Yekîneyen Jinen Şengale) güçleri sadece Ezîdî kadınların değil, DAİŞ’in zulmünü yaşayan tüm kadınların kurtuluş umudu oldu. Ezîdî Özgür Kadın Hareketi (TAJE) Avrupa ve Şengal’de kadınların iradesi haline geldi. 
Ezîdî kadınlar direnerek bu tür katliamların mağduru olmayacağını gösterdi. Ancak insanlıktan beklentisi, 3 Ağustos’un Kadın Kırımına karşı bir eylem gününe dönüştürülmesidir” denildi. 

'Destekçi değil direnişlerinin parçasıyız' 

Ezîdî kadınların direnişinin ve taleplerinin sonuna kadar destekçisi olacağına vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“Onların direnişinin bir destekçisi değil, parçası olduğumuzu, katliamın kadın kırımı olarak kabul edilmesi için mücadelemizi yükselteceğimizi belirtiyoruz. DAİŞ’in elinde tek bir Ezidî kadın kalmayıncaya dek mücadelemizin temel rotası bellidir. 
Kesintisiz örgütlenme, direniş ve özgürlük.” 

Eyleme, beyaz elbiseler giyilerek gelinmesi çağrısı da yapıldı. 

Tarih: 3 Ağustos (Perşembe) 

Saat: 10:30 

Yer: Parlamento önü 

En yakın istasyon: Westminister Station. 



CLAIM 4 ACCIDENTS 


Haşan Özbek 

0756 551 7878 - 0208 800 2843 

337 Green Lanes, Haringey, Lontion, N41DZ 

Park sorunumuz yoktur yeni ofisimiz hmaebase kanısındadır 


KAZA 

YAPTINIZ ? 

Bize gelin hakkınızı arayalım! 

En Akıllı Seçim 

Hizmetlerimiz 

|/ Trafik kazaları 
î/ PCO lisanslı araçlar i/ İncinme davaları 
|/ İş kazaları 
|/ Kayıp Düşme Davaları 
24 Saat çekici servisi 

✓ 24 Saat’de kiralık araç 




Claimsden 

ni hizmet 


"PPI bankanız size borçlu olabilir paranızı geri almak istiyorsanız lütfen daha detaylı bilgi almak İçin Haşan Özbek'i Arayınız 



















TELGRAF 


■02 AĞUSTOS 2017- 


HABERLER 


05 



• • 


Otomobil Üretimini de Vurdu 


• 

I ngiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği, uzun süredir devam eden rekor büyümenin ardından, İngiltere pazarının yavaşladığını açıkladı. Dernekten yapılan açıklamaya göre 2020 yılına kadar yılda iki milyondan fazla otomobil üretiminin mümkün olmadığı belirtildi. 

Birleşik Krallık’ta otomobil üretimi Haziran ayında yüzde 13.7 geriledi. Üretimde yaşanan düşüş, İngiltere’de otomobil satışlarına da yansıdı. 

Motorlu Taşıt Vergisi’ne Nisan ayında zam yapılacağı bilgisi yılın ilk aylarında satışları arttırmıştı. 
Fakat yine de 2017 yılının ilk altı ayını 2016’nm aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda İngiltere’de satışlarda yüzde 9.5’lik bir düşüş görüldü. 

Uzmanlara göre Brexit üzerindeki endişeler ve devam eden belirsizlik yatırım üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Ayrıca yeni bir anlaşmanın olmaması veya en azından mevcut ticaret koşullarını koruyucu geçici bir düzenlemenin yapılmaması üretimin 


2019’a kadar sürekli düşüşüne neden olabileceği söyleniyor. 

Uzmanlara göre Birleşik Krallığın gümrük birliğini bırakması ve Dünya Ticaret Örgütü tarifeleri tarafından yönlendirilen fiyat artışlarından kaynaklanan ‘zorunlu’ sınır denetimlerinin neden olduğu tedarik zincirinin bozulması, üretim miktarını 2016 seviyelerine geri çekebilir. 

İngiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Dernek yetkilileri, Avrupa Birliği tek pazarını ve gümrük birliğini terk eden Birleşik Krallık’ta otomobil üretiminin % 10Tuk bir düşüş yaşayacağını öne sürüyor. 

Dernek Başkanı Mike Hawes, Brexit belirsizliğinin yatırıma yardımcı olmadığını ve büyümeyi durdurduğunu bu yüzden hükümete ‘dinleme’ modundan çıkıp, sektörün gelecekteki rekabet gücünü güvence altına alacak somut planları masaya yatırması çağrısında bulundu. 



Virgin Atlantik Hisselerinin 
Yüzde 31’ini Sattı 


B irleşik Krallık merkezli havayolu şirketi Virgin Atlantic Airways Ltd (kısaca Virgin Atlantic) yüzde 51 Tik hissesinin yüzde 31’ini Air France-KLM’ye sattı. Delta Air Lines ile ortaklığı bulunan firma yetkilileri yaptıkları açıklamada Brexit’in hisse satışını gerçekleştirmelerinde büyük etkisi olduğunu aktardılar. 

İngiliz işadamı Richard Branson’un hisse satışına ilişkin yaptığı açıklamada “1984 yılında kurduğumuz Virgin Atlantic, British Airways’in Heathrow’u neredeyse tamamen tutması nedeniyle düzensiz bir oyunun içinde kaldı. Şimdi elimizde Brexit gibi bir gerçeklik var. Pounddaki büyük kayıp nedeniyle hem tatil şirketlerimizin hem de hava yolu şirketlerimizin finansal performanslarında büyük düşüş kaydedildi” dedi. 

Virgin Atlantic'in hisse dağılımında değişim 

Yüzde 51’i Richard Branson, yüzde 49Tuk bölümü ise Delta Air Lines ve SkyTeam tarafından kontrol edilen Virgin Atlantic Airlines’ın yeni hissedarı Air France-KLM ortaklığı oldu. Branson’un elinde¬ ki yüzde 51’lik hissenin yüzde 31’ini satın alan Air 


France-KLM ortaklığı, şirketteki ikinci büyük hissedar olurken, Branson’un elinde sadece yüzde 20’lik hisse kaldı. 

Air France-KLM ortaklığında da değişim olacak 

Air France-KLM ortaklığının yüzde 31 Tik hisse alışı için Branson’a 220 milyon pound ödeyeceği açıklanırken, aynı anlaşma çerçevesinde Air France-KLM hisselerinin yüzde 10’luk bölümünün de Delta Airlines ile Çinli China Eastern Airlines’a satılacağı kaydedildi. İki şirket söz konusu alım için Air France-KLM ortaklığına 751 milyon euro ödeyeceğini açıkladı. 

Branson çalışanlarına mektup yazdı 

Konuyla ilgili olarak çalışanlara bir mektup yazan Virgin Group Yönetim Kurulu Başkanı Richard Branson, ‘’Virgin Atlantic 33 yılda insanların uçuşlarında büyük farklılıklar yarattı, havacılık endüstrisinin daha iyi bir noktaya gelmesini sağladı. Bu, uçuş ağımızı genişletmek ve daha güçlü bir müşteri şampiyonluğu yaratmak için fantastik bir fırsat” dedi. 



Maliye Bakanı: 

Kurumlar Vergisi Azalmayacak 


M aliye Bakanı Philip Hammond, Birleşik Krallığın vergi oranını düşürerek Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile haksız rekabete girmeyeceğini söyledi. 

Fransız Le Monde gazetesine değerlendirmede bulunan Hammond, Birleşik Krallığın kurumlar vergisini azaltarak Avrupa Birliği ülkeleri ile rekabet yaratmayı amaçladığını belirtti. 

Hammond, “Sıklıkla Birleşik Krallığın regülasyon ve vergi oranlarında adil olmayan bir rekabete girişeceğine ilişkin açıklamalar duyuyorum. Bu bizim planımız da vizyonumuz da değil.” ifadelerini kullandı. 


Birleşik Krallığın vergi düzenlemelerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyi planlamadığının altını çizen Hammond, “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzdesine göre elde ettiğimiz vergi geliri bizi (diğer ülkeler içerisinde) ortada bir seviyeye getiriyor. Birlikten ayrıldıktan sonra bile (oranları) değiştirmeyi istemiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 

Hammond, “Sosyal, ekonomik ve kültürel model olarak görülür şekilde Avrupalı bir ülke olarak kalmayı umuyorum.” dedi. 

Birleşik Krallık’ta kurumlar vergisi hali hazırda yüzde 19 seviyesinde. 


Ingiltere Yılda 
1 milyar GBP Kaybedecek 


B rexit sonrası değişecek gümrük kuralları Birleşik Krallığa yılda 1 milyar GBP kaybettirecek. 

Avrupalı araştırma merkezi Oxera’nm yaptığı çalışmaya göre, Brexit sonrasında Avrupa Birliği ile ticarette değişecek gümrük kuralları Birleşik Krallık’ta mal sevkıyatlarının gecikmesine yol aça¬ 


bilecek ve bu durum Britanya ekonomisine yılda 1 
milyar GBP civarında zarar verebilecek. 

Oxera’nm ortaya koyduğu senaryoya göre, düzenlemenin düşürüldüğü, kontrolün artırıldığı bir sistemde birçok kargonun kontrol süresi uzayacak ve bu kontroller için gerekli personel sayısı ciddi şekilde artacak. 



Serbest Dolaşım 
Mart 2019’da Sonlanacak 


B aşbakan Theresa May’in sözcüsü, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrıldıktan sonra çalışma serbestisinin geçici olarak muhafaza edileceğine dair haberleri yalanladı. Sözcü serbest dolaşımın 2019 yılının mart ayında sona ereceğini söyledi. 

May’m sözcüsü, AB’den ayrıldıktan sonra yeni kurallar getirileceğini ve AB’den gelenlere kayıt sistemi uygulanacağını açıkladı. Ayrıntılar üzerinde spekülasyon yapmanın doğru olmayacağını belirten sözcü Başbakan May’ın Ocak ayında Brexit konusunda yaptığı açıklamadan bu yana herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. 

Alman haber ajansı dpa’nın elde ettiği bilgile¬ re göre, başbakanlık, Brexit’ten sonra herhangi bir geçici çözüm uygulanmasının mümkün olmadığı görüşünde. AB serbest dolaşım uygulaması, AB vatandaşlarının her AB üyesi ülkesinde çalışabilmesini öngörüyor. 


İngiliz medyası, Hazine Bakanı Philip Hammond’un serbest dolaşım hakkının birkaç yıl daha uygulanması şeklindeki talebini kabul ettirdiğini bildirmiş, Ticaret Bakanı Liam Fox ise serbest dolaşımın devam etmesinin Brexit kararının ruhuna aykırı olduğunu söylemişti. İçişleri Bakanı Amber Rudd, Financial Times gazetesi için kaleme aldığı makale¬ de, uygulamadaki göç kurallarının aniden yürürlükten kaldırılmayacağını dile getirerek AB vatandaşlarını ve işletmeleri umutlandırmıştı. 

Birleşik Krallık’ta 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 52’si Brexit yönün¬ de oy kullanmıştı. Hükümet de bu yılın mart ayında AB üyeliğinden resmen çıkış sürecini başlatarak, üyeliğin son bulması için iki yıllık süreci resmen başlatmıştı. Brexit müzakerelerinin Mart 2019’da tamamlanması öngörülüyor. 
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Dizel Ve Benzınli Araçlara 

Yasak Geliyor 


B irleşik Krallık 2040 yılına kadar benzin ve dizelle çalışan araçların satışını yasaklayacak. Geçtiğimiz Çarşamba günü hükümetin yayınladığı plan çerçevesinde “Birleşik Krallık hükümetinin nitrojen dioksit ve karbon salınmalarını azaltması” hedefleniyor. 

Planda “Hükümet konvansiyonel benzinli ve dizel araçların satışını 2040 yılına kadar bitirecek” ifadesi kullanılıyor. 

Birleşik Krallık, hibrit ve elektrikli araç teknolojisinde ve kullanımında dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi haline gelmeyi amaçlıyor. Yayınlanan rapor aylardır devam eden istişareler ile “dizel araçların etkilerinin nasıl azaltılacağı ve temiz taşımacılık hareketinin nasıl hızlandırılacağı” konusunda bir yol haritası sunuyor. 

Fransa’nın da 2040 yılından itibaren içten yanmalı motor donanımlı taşıtların satışını yasaklamayı planladığı bildiriliyor. 

Egzoz borusu tarihe karışacak 

Uzmanlar tarafından, iklimi koruma kurallarının sertleştirilmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda benzin ve dizel motorlu taşıt satışlarında önemli düşüş olacağı tahmin ediliyor. 

Menzilinin kısa, fiyatının ise yüksek olması nedeniyle elektrikli otomobillerin toplam satış içindeki payı oldukça düşük seviyede seyrediyor. 

Alman Daimler ve Volkswagen şirketleri 2025 
yılından itibaren elektrik motorlu otomobillerin toplam satış içindeki payını yüzde 25’e çıkarmayı planlıyor. 


Geely adlı Çin şirketinin sahibi olduğu Volvo benzin ve dizel motorlu taşıtların satışına son vereceğini ve 2019’dan itibaren İsveç’teki tesislerinde sadece elektrik ve hibrit motorlu taşıt imal edeceğini duyurmuştu. 

Alman BMW şirketi Mini marka otomobillerin elektrik motorlu versiyonunun Birleşik Krallık’ta monte edileceğini duyurdu. 

Yılda 40 bin kadar erken ölüme neden oluyor 

Birleşik Krallık hava kirliliğinin yılda yaklaşık 
40 bin kişinin erken ölümüne neden olduğu düşünülüyor. Ülkede halen elektrik enerjisi ile çalışan otomobilllerin toplam satışlardaki payı ise yüzde l’in altında. 

Volvo 2019'da benzinli araçlara veda ediyor 

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, sadece içten 
yanmalı motorla çalışan otomobil üretimine 2019 
yılında son vereceğini açıkladı. Yeni modellerinin tamamen ya elektrik motorlu ya da hibrit modellerden oluşacağı bildirildi. 

Dizele veda önceden açıklanmıştı 

Volvo CEO’su Hakan Samuelsson geçen mayısta dizelle çalışan motorların geliştirilmesi için finansman ayırmayacaklarını açıklamıştı. Samuelsson, Frankfurter Allgemeinen Zeitung’a verdiği demeçte, “Günümüz şartları göz önünde bulundurulduğunda yeni jenerasyon dizel motorları geliştirmeyi planlamıyoruz” şeklinde konuşmuştu. 




KITCHEN 


“T it m m iiş terilerimizh şekilde yemeklerimizi 


T' T 

www.aksutafhitchett.com em ail(â>aksularhi tchen.com 01992 620632 

Park Phza, Great Eastern Rd, Cheshunt Waltkam Cross, EN8 8DY (Cheshmtt Travehdge Hotet'in Altt) 




































TELGRAF 


■02 AĞUSTOS 2017- 


HABERLER 


07 



Bağımsızlık 


Referandumu 


Londra’da Tartışıldı 


B aşkent Londra’da 25 Eylül’de yapılacak olan Güney Kürdistan bağımsızlık referandumu tartışıldı. Mezopotamya Kürt Araştırma Merkezi’nin düzenlediği panele Kürt siyasetçi Mehdi Zana, gazeteci Akın Olgun ve Dr. İbrahim Malazade konuşmacı olarak katıldı. 

Day-Mer konferans salonunda yapılan panele yaklaşık 50 kişi katıldı. Kürtler arası birliğin de tartışıldığı panelin moderatörlüğünü akademisyen Deniz Çiftçi yaptı. Panelde ilk olarak söz alan Kürt siyasetçi Mehdi Zana, Kürtlerin 25 Eylül bağımsızlık referandumunda ‘Evet’ demesinin gerektiğini altını çizerek şunları söyledi: “Kürt halkının yıllardan beri değil asırlardan beri nasıl bir baskı, zulüm altında olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Tüm dünyada bunun farkında. Bu yüzden bu referandum Kürtler için tarihi bir fırsattır.” 

Kürtlere tarih boyunca yapılan zulümlerden örnek vererek konuşmasını sürdüren Zana, “Ben bunları bir ırka düşman olarak söylemiyorum. Türklere de mal etmiyorum ama bu Kürtler üzerinde yürütülen yanlış politikaların bir parçasıdır. Toplum bunları duyunca da gereken cevabı vermelidir. Bunun için de toplumun humaniter olması lazım. Bugün fırsat doğmuştur. Kürtler referandumda ‘Evet’ demelidir. 


Evvela bir Kürt devleti olsun. Başka ırklara düşmanlık etmeden kendi halkımız için gereken neyse yapmalıyız” diye ifade etti. 

Zana’nın ardından söz alan gazeteci Akın Olgun ise ‘ulusların kendi kaderini tayin hakkı’na değinerek “Bu bir haktır. Kürtler kendi ulusların kaderlerini tayin hakkını sağlayamadı ve bütün acılarını 21. 
Yüzyıla taşıyarak geldiler. 4 parçada sindirmeye, inkar ve imhaya rağmen Kürtler mücadelelerini dört parçada da büyüterek bugüne geldiler. Bu yüzden bağımsızlık referandumu önemli ve heyecan duyulması gereken bir durum. Günümüz dünyasında Kürtlerin tırnaklarıyla kazıyarak geldikleri yer bize mücadelenin önemini göstermiştir” diye ifade etti. 

Ulusal birlik vurgusu 

‘Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı’nın sadece bağımsızlık olarak ele alınmaması gerektiğine dikkat çeken Olgun, “Türkiye, İran ve Suriye Kürdistan’ında yaşayan Kürtlerin geleceklerine dair verdikleri kararlar da kendi kaderlerini tayin etme hakkının bir parçasıdır” dedi. ‘Nasıl bir Kürdistan istiyoruz?’ un konuşulması gerektiğini vurgulayan Olgun, “ Kürtler devasa sorunlarla karşı karşıyalar ama bu sorunları çözebileceklerini de bizlere göster¬ 



diler. Bugün diplomatik anlamda geldikleri yer hem psikolojik hem moral üstünlüğü ile taşıdıkları güç artık onları bölgede bir aktör konumuna getirmiştir. 

Ulusal birliğin önemine değinen gazeteci Olgun “ Ulusal birliğini sağlamış bir Kürdistan kendi sorunlarını çözmede daha aktif bir rol alacak. Güney Kürdistan’daki bağımsızlık referandumu diğer parçaları da etkileyecek. Ulusal birliği konuşmadan bağımsızlığı konuşmak da çok zor” ifadelerini kullandı. 

Ekonomik sorunlar var 

Kürdistan ve bölgedeki durum üzerine değerlen¬ 


dirmelerde bulunan Dr. İbrahim Malazade “Her şeye rağmen Kürdistan bağımsızlık treni yola çıkmıştır. 
Bu tren her şartta yoluna devam edecektir” dedi. 
Baas rejiminin Kürtlere yaptığı baskıları hatırlatan Malazade, referandumun bu bağlamda çok önemli olduğuna dikkat çekti. Güney Kürdistan’daki ekonomik sorunları hatırlatan Malazade, “Bu sorunlar referandum noktasında belki halkta bir şüphe yaratabilir çünkü halk bu sorunların çözülmesini istiyor. 
Ama ne olursa olsun referandumdan yüzde 60 ila 70 
arasında ‘evet’ oyu çıkacaktır” diye konuştu. 
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I ngiltere’nin Leicester kentinde İngiliz sendikaları öncülüğünde Kürt Kültür Festivali düzenlendi. 
Pazar günü düzenlenen festival yoğun ilgi gördü. 

General Federation of Trade Union-GFTU (Genel İşçi Sendikası Federasyonu) tarafından organize edilen festivale Ünite ve Unison gibi sendikalar da destek verdi. Yüzlerce Kürdistanlı ile beraber çok sayıda Kürt dostunun katıldığı festival, çalışma atölyeleri, panel, müzik, sergi ve film gösterimi gibi etkinlikler ile kapalı ve açık alanda tüm güne yayıldı. 

Leicester kenti yakınında bulunan Quorn Grange Hotel’de yapılan Kürt Kültür Festivalinde GFTU (Genel İşçi Sendikası Federasyonu) Genel Sekreteri Doug Nicholls, Ünite The Union sendikasının Uluslararası direktörü Simon Dubbins, Unison Sendikası İskoçya yöneticisi Stephen Smellie, Morning Star yazarı Steve Sweneey, HDP Milletvekilleri Ahmet Yıldırım ve Ddek Öcalan başta olmak üzere çok sayıda sendikacı, politkacı ve akademisyen katılarak yapılan panel ve çalışma atölyelerinde konuştular. 
PYD Eşbaşkanı Salih Müslim de festivale skype üzeri katılarak bir konuşma yaptı. 

Öğlen saatlerinde başlayan programda yapılan açılış konuşmalarından sonra dört farklı başlık altında çalışma atölyeleri düzenlendi. ‘Rojava: Kuzey Suriye Demokratik Federalizmi’ adı altında yapılan çalışma atölyesine Salih Müslim ve Rojava’dan bir kadın temsilci skype üzerinden birer sunum yaptı. Çalışma atölyesi YPG saflarında Rojava’da savaşırken DAİŞ ile girdiği çatışmada yaşamını yitiren Britanyalı savaşçı Kostandinos Erik Scurfıeld’in annesi Vasiliki Scurfield tarafından yönetildi. Yapılan değerlendirmelerde Rojava’da inşa edilen sistemin demokratik bir Suriye için gerekli olduğu belirtildi. 

‘Kürt sorunu ve çözüm önerileri’ başlıklı çalışma atölyesinde ise HDP milletvekili Ahmet Yddırım, barış akademisyeni Naif Bezwan ve hukukçu Meleni GUgell tarafından birer sunum yapıldıktan sonra katılımcıların soruları yanıtlandı. Yürütülen tartışmalarda Türkiye’deki son güncel gelişmeler ve Türk devletinin Kürt sorununa yaklaşımı değerlendirildi. 


‘Ortadoğu’da Kürt kadın devrimi’ başlıklı atölyede ise HDP milletvekili Ddek Öcalan, Kürt kadın hareketi aktivisti Ddar Dirik ve YXK üyesi Elif Sarican birer sunum yaptı. Atölyede yürütülen tartışmalarda Kürt kadın hareketinin Ortadoğu’da yeni bir devrimsel çıkış yarattığı ifade edildi. 

Festivalin en önemli atölye çalışmalarından birisi olan ve festivalin temel gündemi olan ‘Öcalan’a özgürlük kampanyası’ atölyesi en çok ilgi çeken oldu. 
Ünite The Union sendikasının Uluslararası direktörü Simon Dubbins, Unison Sendikası İskoçya yöneticisi Stephen Smellie, Morning Star gazetesi yazarı Steve Sweneey ve Öcalan’a özgürlük Kürdistan’a barış inisiyatifi sözcüsü Reimer Heider birer sunum yaptı. Uzun süren tartışmalarda Öcalan’a özgürlük kampanyasının geleceği tartışıldı. 


"Kürt halkı dünya halklarına değerli fikirler sunuyorlar" 

Kürt Kültür Festivalinin ana organizatörü olan GFTU (Genel İşçi Sendikası Federasyonu) Genel Sekreteri Doug Nicholls gazetemize yaptığı açıklamada diktatörler rejimlere karşı Kürt halkının yanında olmanın kendileri açısından çok önemli bir duruş olduğunu ifade etti. 

“Türkiye ve Kuzey Suriye’de yaşananları yakın¬ dan takip ediyoruz. Birleşik Krallık’ta örgütlü diğer büyük sendikalar gibi biz de Kürt halkını desteklemenin onlarla dayanışma içerisinde olmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Türkiye’deki faşist diktatöryal rejime karşı ve Suriye’deki DAİŞ barbarlığına karşı Kürt halkının yanında olmak bizim açımızdan çok anlamlı. Kürt halkının verdiği 



mücadele gerçekten çok önemli ve etkileyici, sadece bölge açısından değil, dünya genelinde kadın özgürlüğü ve demokrasi açısından da çok önemli. Bölgedeki gerçek barışın anahtarını ellerinde tutuyorlar. 
Aynı zamanda dünya toplumlarına daha insani ve demokratik bir yaşam için çok değerli fikirler öneriyorlar. Kürt halkı en değerli dayanışmayı hakkediyor. Bizim de bu festival ile yapmaya çalıştığımız bu Kürt halkıyla birlikte olduğumuzu göstermektir. 

"Öcalan'ın bir dakika daha İmralı'da kalması için bir sebep yok" 

“Özellikle son senelerde Kürtlerin yaşadığı büyük acılara tanıklık ettik. Kürt Halkının lideri olan Abdullah Öcalan’ın bir dakika daha İmralı cezaevinde kalması için sebep yoktur. Öcalan’ın olması gereken yer cezaevi değil, barış masasıdır. Bizler Öcalan’ın 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özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu yüzden Britanya’daki emek hareketi olarak ‘Öcalan’a Özgürlük’ kampanyası başlattık. Britanya’daki tüm sendikaların desteklediği bu kampanyaya toplumdan da destek alarak büyümeye devam ediyor. Bizler Mandela’nın özgürlüğüne kavuşması için büyük bir mücadele verdik, Öçalan’ın özgürlüğüne kavuşması için de aynı büyüklükte mücadele vereceğiz. Çünkü Öcalan gibi demokrat bir lider ve düşünürün özgürlüğü sadece Kürtler ve bölge halkları için değil tüm dünya halkları için önemlidir. 

'Öcalan okunursa neden bu kampanyada ısrar ettiğimiz anlaşılır* 

Britanya’nın en büyük emek hareketi olan ve Öcalan’a özgürlük kampanyasını ilk başlatan Ünite The Union sendikasının Uluslararası direktörü Simon Dubbins gazetemize yaptığı açıklamada kam¬ 


panyayı büyüterek devam ettireceklerini ifade etti. 

“Bizler 18 ay önce başlattığımız Öcalan’a özgürlük kampanyası ile Britanya’da büyük bir tabuyu kırdık. Britanya’daki en büyük emek hareketi bileşenleri olarak bu kampanya çerçevesinde daha fazla çalışma yürütmeye devam edeceğiz. Çünkü Öcalan’ın özgürlüğünün bölge barışı açısından ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Öcalan’ın kitaplarının mutlaka okunması için her yerde söylüyorum. 
Öcalan okunursa, bu kampanyada neden ısrar ettiğimiz de anlaşılacaktır.” 

Festivalde Kürt ressam Doğan Örs’e ait 300 resimden oluşan serginin yanında çok sayıda belgesel ve kısa film gösterimi yapıldı. Festivalin müzikli programında ise Çarneva, Suna Alan ve Kelly Heroes yer aldı. Festival akşam geç saatlerde çekilen halaylar ile son buldu. 
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Dalston 




L ondra’nın Dalston bölgesi savaş alanına döndü. Rashan Charles adlı siyahi gencin gözaltında yaşamını yitirmesini protesto eden öfkeli gençler polis ile çatıştı. 

On gün önce Dalston’da bir gencin polis tarafından gözaltına alındığı sırada yaşamını yitirmesine yönelik protesto eylemleri devam ediyor. Yapılan kitlesel eylemlerden sonra dün akşam Dalston Kinsland Caddesi üzerinde biraraya gelen bir grup genç caddeyi trafiğe kapattı. 

Çevik Kuvvet polislerin eylem yerine gelmesiy¬ le beraber gençler ile polisler arasında çatışmalar çıktı. Gençler polislere cam şişeler fırlatırken cad¬ de üzerinde bulunan bazı dükkanların da camlarını kırdılar. Camekanları kırılan işletmelerin arasında Kürdistanlı ve Türkiyeli işletmecilerin dükkanları da bulunuyor. 


Eylemlerin büyüdüğü Dalston’da polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Atlı polislerin yanısıra olay yerine eğitimli köpekler ve yüzlerce çevik kuvvet polisi geldi. Polisin müdahalesi helikopterlerle desteklendi. 

Rashan Charles adındaki 20 yaşındaki siyahi gencin yaşamını yitirmesi siyahi toplumda büyük bir öfkeye neden olmuştu. Bundan bir ay önce de Ginario Da Costa adlı 25 yaşındaki siyahi genç yine gözaltındayken yaşamını yitirmişti. Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu’nun (IPCC) tarafından soruşturma devam ederken, polis, Rashan adlı gencin gözaltına alınmadan saniyeler önce ağzına bir obje attığını ve bu objenin Rashan’ın boğulmasına neden olduğunu iddia ediyor. 

2011 yılında Mark Dungan adlı siyahi gencin polis tarafından öldürülmesi haftalarca süren büyük bir isyana neden olmuş ve tüm İngiltere’ye yayılmıştı. 
Dungan’m ölüm yıldönümü yaklaşırken siyahi toplumda tepkilerin de daha da büyümesi bekleniyor. 




Didim’deki Emlakçınız 
Didim Öğretmen Emlak 
Sürmeli Bal 


oiDim 

OGRCTmcn cmınK 


Telefon: 0090 526 811 55 77 £ 

Mobile: 0090 532 493 2828 
İngiltere: 0793 9084 264 

didimogretmenemlak.com 

didimogretmenemlak@gmail.com 
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LondraYlan Reqa’ya 

Tıbbi Yardım Kampanyası 


Demokratik Suriye Güçleri’nin (QSD) DAİŞ’in kalesi Reqa’yı özgürleştirmek için “Büyük Savaş” adıyla başlattığı operasyonlar kritik bir eşiğe girerken savaş alanından kurtarılan sivillerin ve QSD’li savaşçıların tedavisi için Londra’da tıbbi yardım kampanyası başlatıldı. 

Reqa savaşı ikinci ayma yaklaşırken, kentin yarısını kontrolüne alan QSD’li savaşçılar, doğu, batı ve güney cephelerinde DAİŞ’e ev ev operasyon yapıyor. Kentin genelinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, kurtarılan binlerce Reqalı savaş alanının dışına çıkartılıyor. Sivilleri kalkan olarak kullanan DAİŞ’in bu yöntemi çocuklarında içinde bulunduğu yüzlerce sivilin yaralanmasına neden oluyor. Bölgede görev yapan sağlıkçılar yaşanan tıbbi yardım araçlarının eksikliğinden şikayetçi. 


Londra’da faaliyetlerini sürdüren Re-Build Yardım Vakfı, tıbbi malzeme ihtiyacını gidermek amacıyla bir yardım kampanyası başlattı. İki hafta önce justgiving adlı web sayfası üzerinden başlatılan kampanyada şimdiye kadar 2 bin sterline yakın para toplandı. Aynı zamanda cep telefonlarından kısa mesaj ile de kampanyaya maddi destek sunulabiliniyor. 

Yardım kampanyası ile ilgili gazetemize bilgi veren Re-Build vakfı yöneticisi Zeynep Kurban, kampanyanın çok hayati bir konuda olduğunu ve bu kampanya herkesin katkı sunması gerektiğini ifade etti. “Ortadoğu'da yaşanan amansız savaş çok sayıda insanın yaşamını çalmaya devam ediyor. 
Hepimizin tek umudu savaşsız bir dünya olsa da, maalesef hayatın bir parçası haline gelen savaş milyonlarca insana dünyayı cehennem ediyor. Savaşı durduramayabiliriz ama birçok insanın yaşa¬ 


mına dokunabiliriz. Reqa başta olmak üzere Rojava ve Suriye'de amansız bir savaş sürüyor şu anda. 

Özellikle de Reqa'da şiddetlenen çatışmalar binlerce sivilin yaralanmasına ve hayatlarını kaybetmesine neden oluyor. Bizler kilometrelerce uzaktan da olsa bu insanların yaralarına ufak ta olsa bir merhem olabiliriz. Savaş bölgesinde görev yapan doktorların tıbbi malzeme çağrısı vardı. Bu nedenle bir kampanya başlattık, amacımız bu insanların tedavilerine yardımcı olacak tıbbi malzemelerin alınmasını sağlamak. Bu konuda hem justgiving web sayfası üzerinden hem de cep telefonlarından kısa mesajla katkıda bulunulabilir. Her bir pound bile bir fark yaratacaktır. İnsanlardan isteğimiz, ufakta olsa bu kampanyaya katkı sunmalarıdır. Bu hepimiz için çok insani bir görev. ” 



re-build 


Rebuiiding, hancı in hand 

Kampanyaya nasıl bağış yapabilirsiniz? 

Cep telefonlarınızdan kısa mesaj ile: 

RAQAOO£ (miktar) yazip 
70070 gönderebilirsiniz 

JustGiving 

Websitesinden 

j u stgi vi ng.co m/ca m pa igns/ 

charity/re-build/raqqa kredi kartınızla bağışta bulunabilirsiniz. 

Kampanya ile ilgili daha fazla bilgi için Re-Build vakfınının resmi web sitesini takip edebilirsiniz 

www.re-build.help 



akademi accountancy 


020 8344 7700 www.akademiaccountancy.com 

MUHASEBE HİZMETLERİ 


• Hesap Hazırlama 

• Defter Tutma 

• Bordro Hizmetleri 

• Vergi Planlaması 

• VAT Bildirimi 


• İş Planlaması 

• Şirket Açma ve Kapatma 

• Gelir Gider Planlaması 

• Finansal Danışmanlık Hizmetleri 

• Ankara Antlaşması Muhasebesi 



AKADEMİACCOUNTANCY 

59-60 The Market Square, London N9 GTZ 
t: 020 8344 7700 | f : 020 8807 5720 
e : info@akademiaccountancy.com w: www.akademiaccountancy.com 
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Herkes Eşitse 

Ben Neden Başarısızım? 


Mahir Güden 

Psikoterapist 

mahircbt@yahoo.co.uk 



T oplumsal yaşam eşitsizliklerle dolu ama bu eşitsizliklere rağmen her gün, özellikle medya aracılığıyla herkesin eşit olduğu propagandasına maruz kalıyoruz. Hem medya hem de sayısız işe yaramaz binlerce kendi kendine yardım kitapları herkesin potansiyel olarak her şeyi başarabileceği görüşünü bize yutturmaya çalışıyor. Çok çalışma, hırs ve pozitif düşünme ile çok üstün başarılara imza atabileceğimiz söyleniyor. Buna örnek olarak, öncesinde bir “hiç”ken yaptıkları bir iphone application’ı ile ya da youtube’da yaptığı videolarla milyonlar kazanan kişiler gösteriliyor. Bu haberleri okuduğumuzda tabii ki çoğumuz, neden ben yapamıyorum? Benim ne eksiğim var gibi soruları kendimize sormadan duramıyoruz. 

Özellikle gazetelerin magazin eklerinde ya da Facebook gibi sosyal medya sayfalarında, tanıdığımız insanların -bizim istediğimiz, hayal ettiğimiz- 


dallardaki başarılarını gördüğümüzde içimizi kıskançlık ve imrenme dolduruyor. Bu kıskançlık ve de imrenme duyguları yukarıda belirttiğim ‘herkes isterse her şeyi başarabilir’ mesajı ile birleştiğinde, bu haberleri izleyen bizlere “başarısızlıklarımızdan” dolayı kendimize kızmaktan başka bir “çare” kalmıyor. Fakat kendimize kızıp, imrenme ve kıskançlık içerisinde gizlice kıvranırken medyanın bizi nasıl yanılttığının farkına bile varmıyoruz. Çok az sayıda insanın kazandığı başarıları okurken bu başarıların istatiksel olarak çok ama çok düşük olduğunu ve milyonlarca insanın başarısızlıklarını göremiyoruz. Aslında milyonlarca iş planının boşa gittiğini, yazılan binlerce kitabın, senaryonun basılmayıp, filmlerin çekilmediğini göremiyoruz, okuyamıyoruz. Ya da facebook’ta gördüğümüz güzel gülümseyen şelfle resimlerin aksine hemen hemen hepimizin vücutlarımızın en az bir tarafını 


sevmediğimizi, ve neredeyse hepimizin çoğu zaman endişe, mutsuzluklar yaşadığımızı göremiyoruz. 

Durum böyle olunca çareyi bizi utandıran ve kötü hissettiren bu duyguları bastırmakta ve her şeyin yolun¬ da gittiği imajını vermekte buluyoruz. 
Filozof Alain de Botton’a göre aslında imrenme ve kıskanma duygularını bastırmak yerine onları anlamaya yeterince zaman verirsek belki de hayatlarımızı daha verimli yaşama şansını bulabiliriz. Belki de ‘bizimle benzer geçmişlerden’ geçip ödül almış, başarılı olmuş birini gördüğümüzde ona imreniyorsak bu bizim aslında yaşamımızda ne yapmak istediğimiz hakkında ipuçları barındırıyordun Kıskanma ve imrenme duygularımızı bastırmak yerine anlamaya çalıştığımızda aslında çok başarılı olan bir insanın tüm hayatını değil de onu başarıya götüren özelliklerini öğrenebiliriz. Bu şekilde, hayatı ulaşılacak kısa hedefler etrafında 


oluşturmak yerine değerlerimize göre şekillendirmeye girişebiliriz. 

Bununla beraber kendimizi devamlı diğerlerinin başarılarını takip etmeye kaptırmakta pek iyi bir fikir olmaz. 
Çünkü bunu yapmak bizi şevk etmek yerine demorolize edip, hareketsizliğe itebilir. Ayrıca magazin sayfalarında giydikleri kot pantolonlarla ne kadar çok bize benzeseler de, başarıya ulaşmış insanların belki de belli başlı özellikleri ile bizlerden farklı olduğunu kabul etmekte rahatlatıcı olabilir. 

Böyle bir farkındalık ve anlayışlar kendimizi daha iyi tanımamızı oradan daha verimli bir şekilde hayatın içerisinde olmamızı sağlayacaktır. Çünkü eninde sonunda insanı iyi hissettirecek olan sadece başarı değil başarının yaşam değerlerine uygun bir şekilde kendi varlığı ve kişisel özellikleri ile herhangi bir zırh yani koruma olmadan bütünleşmiş olabilmesidir. 



Taste of Hatme 


Supplier of fresh fruit and vegetables fto the UK 

www.cyprofood.com 



Tefephone: +44 (0) 208 801 0101 | Fax: +44 (0) 208 801 0111 | Email: info@cyprofood.com Address: A1-A3 Brantvvood Ind. Estate, Brantwood Road, Tottenham, London N17 QDX 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İngiliz Luke’un da 
Aralarında Bulunduğu 


Enternasyonal 

Devrimcilere 

Görkemli Uğurlama 


İ ki hafta önce Reqa’da yaşamlarını yitiren enternasyonalist savaşçılar ülkelerine gönderilmek üzere Smelka sınır kapısından Güney Kürdistan’a uğurlandılar. Aralarında Britanyalı Luke Rutter’ın da olduğu 4 enteryonalist savaşçı için Rojava’nın Derik kentinde görkemli bir tören düzenlendi. 


enternasyonal komutanlardan Cesur Herekol bir konuşma yaptı. Herekol konuşmasında halkların özgürlüğü için canlarını feda eden Soro, Demhat, Rodî ve Zafer’in şahadetiyle onur duyduklarını belirterek, “İşgalcilere karşı mazlum halkların yanındayız” dedi. 


Devam eden Reqa Özgürleştirme Hamlesinde birisi Britanyalı, üçü Amerikalı olan David Taylor (Zafer Qereçox), Nikolas Wardin (Rodî), Robert Growit (Demhad Xoldeman) ve Luke Ruter’ın (Soro Zinar) 6 Haziran’da şehir merkezinde DAİŞ ile çıkan çatışmada yaşamlarını yitirmişlerdi. 

Bugün Derik’te yapılan uğurlama törenine yüzlerce Kürdistanlı ile beraber çok sayıda YPG’li yoldaşı katıldı. 

Yüzlerce yurttaş enternasyonal savaşçıların cenazelerini almak için Derik Hastanesi önünde bir araya geldi. 

Halk savaşçıların naaşlarım aldıktan sonra uzun bir araç konvoyu eşliğinde Semalka Sınır Kapısı’na doğru yol aldı. 

Sınır Kapısı’na ulaşıldığında YPG-YPJ savaşçıları tarafından askeri tören düzenlendi. Ardından 


Törenin devamında konuşma yapan Cizre Kantonu Şehit Aileleri Meclisi Eşbaşkanı Fatma Tahir de şunları söyledi: “Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Her 4 şehidimiz de insan hakları ve halklar için Rojava Devrimi’ne katıldı, canlarını feda etti.” 

Törenin ardından 4 savaşçının naaşı, “Şehîd Namirin” sloganlarıyla Güney Kürdistan’a uğurlandı. 

Rojava'da yaşamını yitiren dördüncü Britanyalı savaşçı 

İngiltere’nin Liverpool kentinden bu yılın Mart ayında YPG’ye katılan 24 yaşındaki Soro Zinar (Luke Rutter) son iki yıl içerisinde Rojava’da yaşamını yitiren dördüncü İngiliz oldu. Berxwedan Givara kod adlı Ryan Lock Aralık 2016, Konstandinos Erik Scurfield Mart 2015’te, Dean Evans, ise 
21 Temmuz 2016’da Rojava’da yaşamını yitirmişti. 




^)med-chem 


PHARMACY) 


73 Grand Parade, Green Lanes, Haringey, tondon, N41DU 
Tel/Fajo 020 880248551 > nf 0 <§>med - c hem .net | www.med-chem.net 


7 Days a Week Haftanın 7 Günü 

09.00 - Midnight 09.00 - Geçe Yarısı 


Services: Servisler: 
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* Screening Services 

- Medicines Use R evi e w 

* Emergency Hormonal 
Contraception 

■ Smoking Cessatİon Service 

■ Minör Ailments 

■ Blood Pressure Monitoring 

* BJood Su gar Monitoring 

* Vaccinatîon 

- Travel Advİce 


■ N.H.S & özel Reçete, 

■ Sigarayı Bırakma Servisi, 

* Tansiyon Ölçümü, 

* Kan Şekeri ölçümü, 

* Aşı, 

* Hamilelik Testi, 



Hormona! Doğum Kontrol, 



Başta müşterilerimizin olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyoruz 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Kalite ve Güvenin Adresi 




Taklitlerimizden Kaçının 


Londra'nın İlk ve En Köklü Halı 
Yıkama Fabrikası 
7. Yılını Kutluyor 


SÜPER FIRSAT!!! 
metrekaresi 

£3.99'dan 

Yıkıyoruz 


Yusuf Demir kıran yönetiminde 

En Son Teknoloji Makinalar Kullanılarak,Halılarınız Hijyenik ÖrtamdaTemizleniVvVÖzenle. S İze Tesîiıtı 


Her türlü leke temizliğinde özel ilaçlar kullanılır 


24 saat Servis 


Landmark Commercial Centre, 
Commercial Rd, London N18 1UB 
EDMONTON 


İçinde teslim edilir 


www.ru g wa s h ı ngex press.conn 
İnfo®. rugwasliingexpress.com 
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Vergi Kaçırmak 

Yasal mı? 



BC’de kaleme alman Tim Harford imzalı yazıda , off-shore hesapların baş döndürücü trafiği anlatıldı. Off-shore hesaplar yasal mı? Nasıl hesap açılıyor? Küresel servetin ne kadarı off-shore hesaplarda? İşte o yazı: 

Daha az vergi mi ödemek istiyorsunuz? 

Bermuda’da bir şirket kurup fikri mülkiyet haklarını ona satın. 

O şirketin sahibi olduğu bir şirket daha kurun, ama bu sefer İrlanda’da. İrlanda’da bir şirket daha kurup bu ülkedeki iki şirketinizin birbirine fatura kesmesini sağlayın. 

Bir de Hollanda’da şirket kurup İrlanda’daki gelirinizi bu şirket üzerinden Bermuda’ya aktarın. 

Kafanız mı karıştı? İçiniz mi sıkıldı? Zaten bütün bu işlemlerin amacı da bu. 

Vergi cennetleri para akışını takip etmeyi en iyi ihtimalle zorlaştırmak, en kötü ihtimalle ise imkansız kılmak üzerine kuruludur. 

Google, eBay ve Ikea gibi çok uluslu şirketlerin daha az vergi ödemek için izlediği ve tamamen yasal olan bu tarz yollar başınızı döndürebilir. 

Bunun neden insanları rahatsız ettiğini ise anlamak kolay: Vergiler bir kulübe üyelik ücretine benzer. Bedeli ödemeyip üyelere sunulan savunma, emniyet, yol, kanalizasyon ve eğitim gibi hizmetlerden faydalanmayı beklemek haksızlık olur. 

Fakat vergi cennetlerinin imajı her zaman bu kadar kötü değildi. Geçmişte kendi memleketlerinde çeşitli baskılarla karşılaşan azınlıklar bu ülkeler sayesinde korunabiliyordu. 

Örneğin Nazi Almanyası’nda yaşayan Yahudiler, İsviçreli bankacılardan paralarını saklamalarını talep ediyordu. 

Vergiden sakınma ile vergi kaçırmanın farkı 

Maalesef İsviçreli bankacılar, bu iyilikleriyle kazandıkları ünlerini Nazilerin çaldıkları altınları saklayarak, sonrasında da gerçek sahiplerine iade etmekte isteksiz davranarak gölgeledi. 

Bugünlerde ise vergi cennetleri iki nedenden ötürü tartışılıyor: Vergi kaçırma ve vergiden sakınma. 

Vergiden sakınma yasaldır. 

Google gibi büyük teknoloji şirketleri vergi ayarlamaları nedeniyle eleştiriliyor 

Bu yasalar herkes için aynı: Küçük şirketler ve hatta bireyler bile paralarını bir ülkeden diğerine aktararak vergiden sakınabilir. Bunu yapmamalarının nedeni, bu işi yapacak muhasebeciye verecek kadar para kazanmamalarıdır. 

Daha az vergi ödemek isteyen sıradan insanların önünde az seçenek var ve bunlar da yasa dışı: KDV sahteciliği, beyan edilmemiş maaşı elden almak veya gümrükten izin verilen miktarın üzerinde sigara, alkol gibi yüksek vergili ürün geçirmek. 

Gizlilik kuralları 

İngiliz vergi denetçileri, kaçırılan vergilerin çoğunun bu tür küçük işlemlerle gerçekleştiğini, zenginlerin gizli banka hesaplarındaki paraların bunun yanında önemsiz bir miktar olarak kaldığını tahmin ediyor. 

Fakat bundan emin olmak zor. Eğer kaçırılan vergiyi ölçmek mümkün olsaydı, kaçırmak mümkün olmazdı. 

İsviçre bankaları UBS ve Credit Suisse 

İsviçre 1934 yılında bankaların müşterilerinin fi- 


nansal bilgileri paylaşmasını yasadışı ilan etti 

Gizli bankacılığın İsviçre’de gelişmesi bir tesadüf olmasa gerek: Bankacıların müşterileri hakkında bilgi paylaşmasını sınırlandıran bilinen ilk düzenleme 1713’te Cenevre Büyük Konseyi’nde yapılmıştı. 

Avrupa ülkeleri, 1920’lerde Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan borçlarını ödemek için vergileri artırınca zenginler de paralarını saklayacak bir yer aramaya ve İsviçre’de de gizli bankacılık tam anlamıyla büyümeye başladı. 

Bunun ekonomilerini büyüttüğünü fark eden İsviçre, 1934’te bankaların müşterilerinin finansal bilgileri paylaşmasını yasa dışı ilan etti. 

İsviçre’nin denize kıyısı olmamasına rağmen bugün vergi cennetiyle eş anlamlı olarak kullanılan kelime ise off-shore (kıyı bankacılığı). 

Buna, zaman içerisinde önce Jersey ve Malta gibi ada ülkelerde, daha sonra da Karayipler’deki adalar¬ da vergi cennetlerin doğması yol açtı. 

Karayip adaları 

Küçük ada ülkeleri için vergi cennetine dönüşmek ekonomilerini canlandırmak için hızlı bir yöntem 

Bunun mantıklı bir nedeni vardı: Küçük bir adada pek fazla üretim veya tarım yapmak mümkün olmasa da finansal faaliyetlerden para kazanmak mümkündür. 

Ama bunun gerçek nedeni ise İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa imparatorluklarının dağılması. 


İngiltere, Bermuda ve Virjin Adaları gibi yerlere teşvik ve destek vermek yerine buralarda Londra’ya bağlı finans sektörünün gelişmesini destekledi. 

Böylece açık bir teşvik vermek yerine vergi gelirinin bu ülkelere kaydığı zımni bir teşvik sistemi ortaya çıkmış oldu. 

Farka dikkat 

Ekonomist Gabriel Zucman, off-shore bankalarda duran gizli servetlerin miktarını hesaplamak için bir yöntem geliştirdi. 

Teoride, dünyadaki tüm finans kuruluşlarının aktif ve pasiflerini topladığınız zaman bunların birbirini dengelemesi lazım. Ama gerçekte olan şey bu değil, toplamda pasifler aktiflerden daha yüksek çıkıyor. 

Zucman’ın hesaplamasına göre aradaki fark yüz¬ 


de 8. Zucman, bunun küresel servetin yüzde 8’inin vergi cennetlerinde saklandığı anlamına geldiğini söylüyor. Bazı hesaplamalara göre bu oran daha da büyük olabilir. 

Zucman küresel ekonomideki varlıklarla borçlar arasında fark olduğunu söylüyor 

Bu özellikle gelişmekte olan ülkeler için büyük bir sorun. Zucman’a göre Afrika’nın servetinin yüzde 30’u off-shore bankalarda. Bunun Afrika’ya zararı yıllık 14 milyar dolarlık vergi kaybı. Bu parayla çok sayıda okul ve hastane yapılabilir. 

Zucman’ın bu soruna çözüm önerisi şeffaflık: Dünyanın dört bir yanında herkesin varlıklarını or¬ 


tak bir veritabanma kaydetmek. 

Bu yöntem, vergi kaçırmayı sonlandırır. Ancak vergiden sakınmak ise daha karmaşık ve zor bir problem. 

Neden olduğunu şu örnekle anlatayım: Belçika’da bir fırınım, Danimarka’da bir mandıram, Slovenya’da da bir sandviç dükkanım olduğunu düşünün. 

Peynirli sandviç satarak 1 euro kazandığımda bu kârın ne kadarı sandviçi sattığım Slovenya’da, ne kadarı peyniri yaptığım Danimarka’da, ne kadarı ekmeği yaptığım Belçika’da vergilendirilecek? 

1920 Terde vergilerde ve küreselleşmede yaşanan 
eşzamanlı artış Milletler Cemiyeti’ni bu konuda adım atmaya itti. Sonunda şirketlere kârını hangi ülkede gösterip vergi ödeyeceğini seçme hakkı verildi. 


Bunu savunanların anlaşılır gerekçeleri olsa da bu adım, çok fazla muhasebecilik hilesinin yapılması¬ nın yolunu açtı. 

Tükenmez kalem 

Trinidad’daki bir şirket gerçekten kardeş şirketine tanesi 8 bin 500 dolardan kalem sattı mı? 

Doğruluğundan şüphe duyulsa da sıklıkla verilen bir örnek, bu işin nerelere varılabileceğini anlatmak açısından önemli: 

Trinidad’da bir şirket, başka bir ülkede kurduğu 
kardeş şirketine sıradan tükenmez kalemleri tanesi 8 
bin 500 dolardan satarak, gelirini vergisi düşük olan bu ülkede gösterdi ve böylece daha az vergi ödedi. 

Büyük şirketlerin çoğu, ortaya çıkarması bu örneğe kıyasla daha zor olan yöntemler izliyor. 

Zucman, ABD merkezli şirketlerin yüzde 55’inin kârlarının Lüksemburg veya Bermuda gibi sıra dışı ülkelerden geçirilerek burada vergi ödendiğini ve bunun ABD’li vergi mükelleflerine yıllık 130 milyar dolar maliyet yarattığını söylüyor. 

Bazı araştırmacılar ise gelişmekte olan ülkelerin vergi kaybının, aldıkları uluslararası maddi yardıma denk miktarda olduğunu hesaplıyor. 

Bunun için bazı çözüm önerileri mevcut: Kârlar küresel olarak vergilendirilip ulusal hükümetler bunları kendi aralarında nasıl paylaşacakları konusunda uzlaşabilir. 

Benzer bir formül ABD’deki verginin ülke genelinde toplanıp eyaletlere dağıtılmasında uygulanıyor. 

Ancak bunun için siyasi istek gerekir. Son yıllarda bunun için Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün bazı girişimleri olsa da, henüz meyvesini vermiş değil. 

İnsanların güdülerini hesaba katınca belki de bu durum bizi şaşırtmamalı. Zeki insanlar yasal boşlukları kapatmayı değil onları kullanarak para kazanmayı tercih ediyor. 

Bazı hükümetler ise vergileri azaltmak için birbirleriyle yarışıyor. Şirketlerin vergilerini başka bir ülkede ödeme riskini göze almaktansa onların vergilerini azaltmayı makul buluyorlar. 

Palmiyelerle kaplı küçük adalar için vergiyi yüzde 
0 yapmak bile mantıklı olabiliyor, böylece hukuk ve 
muhasebe sektörleri üzerinden ekonomileri büyüyor. 

Belki de vergi cennetlerinin varlığını sürdürmesinin en büyük nedeni finansal elitlere hizmet etmeleri. Bunların arasında bazı siyasetçiler ve onların bağışçıları da bulunuyor. 

Buna karşılık, sorunun sıkıcı ve karmaşık doğası nedeniyle seçmenlerden bu konuda bir adım atılması için fazla baskı gelmiyor. 

Neyse, sandviç isteyen var mıydı? 

Kaynak: finansgundem.com 
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Kasım Bedrarı Yüce 

Z erdüştlük çok güçlü ve bütün medeniyetleri etkilemiş bir düşünce ve felsefedir. Bütün medeniyetleri etkileyen bu düşünce bir pilotun uçuş kuralları kitabından farkı bir yasak ile karşıma çıkınca, bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum. 

Uçaklara birçok hava sahası yasaktır. Bunlardan bazıları askeri ve istihbari alanlar sayılabilir. Fakat bir yer var ki burası çok eski kültürün temsili, Mumbai yakınlarında 'Sessizlik Kulesi' bu yasak kapsamındadır, nedeni ise, Parsi Topluluğu ölülerini bu kuleye bırakırlar, akbabalar ve yaban hayvanları bunları yer. Bu işleme 'gökyüzü gömüsü' deniliyor. 

Bazı bölgelerde jetlerin bir üst sınır uçuş izni alanı var. Ama Sessizlik Kulesi buna dahil değil. Burası göğün üst katına kadar çıkar. 
Zerdüşt Ülkesinin Araplar tarafından işgali ile ll.yüzyılda Batı Hindistan'a göç eden Zerdüştilere Parsi'ler adı verilir. 

Zerdüşti düşüncede kişi dünya temizliği dışında, kişisel, iç ve dış temizliğe de dikkat etmeli. Düşünceye göre en kötü olanı kötü ruhların biriktirdiği ölü bedendir. Bu bakımdan dikkatle ve özel şahıslar ölülerle ilgilenmeli ve taşınmalıdır. Zerdüştiler için 


yeryüzü, su, ateş ve bitkiler kutsal şeyler olduğundan temiz tutulmalıdır. Buradan hareketle ölüler 'dakhmalara'-'sessizlik kulelerine' bırakılır. Dakhma, ölülerin, içi¬ ne açıkta bırakıldıkları kule şeklinde yapılardır. Ölü beden kuşların ve yabani hayvanların yemeleri için bırakılır. Kemikler toplanarak gömülür. Çünkü kıyamet gününde insanlar bedenlerini elde edeceklerdir. Bu konuda ayrıntılı tarif ve emirler: Avesta'nın, Vendidad Bölümünün, Fargard altbaşlığında, 6-7 ve 8. Gata'larda net bir biçimde verilmiştir. Bu rituel ve tanımı Avesta'da var. Kitab'ın, dinler dahil bütün kültürleri etkilediği biliniyor. 

Zerdüşt Peygamberin , kesin tarihi üzerinde anlaşılmamış olsa bile, ortalama, milattan önce 2000'lere varan bir başlangıç tarihi olduğu ortak kanıdır. Söylentilere göre: M.Ö. 470; Eski Yunana'a göre: M.Ö. 
1800; Babil kaynaklarına göre ise: M.Ö. 
2000'lere dayanmaktadır. Zerdüştliğin ana kitabı Avesta M.Ö. 400'de tamamlandığı düşünülüyor. Zerdüşt peygamberin M.Ö. 630 yıllarında doğmuş olabileceği tahmin ediliyor. Ölümü ise 77 yaşlarına doğru olduğu yorumlanıyor. Bu da M.Ö. 
560 yıllarına denk gelmesine rağmen, yukarıda da değinildiği gibi; M.Ö. 6000 veya 



10001i yıllar yorumlamaları, akla; birinci Zerdüşt'te var mıydı? Sorusunu getiriyor. 
Zerdüştlük kavram olarak: Yıldız Tapınıcıları anlamına geliyor ki, anlam bakımından da, öğretinin felsefik içeriğine denk düşüyor. 

Ortak Aryan dini olmakla birlikte, temel olarak, Kürt halkının tarihsel inancı olduğundan, hala en etkin tarihsel referans ve ritueller Kürdistan da bulunmaktadır. Zaten Büyük ve Tarihsel Kürt ulusunun kaynaklandığı ARYAN belirlemesi, saf, arı ve tek anlamlarını içermektedir. M.Ö. 1000'li yıllarda , dil ve din kültürü bakımından; Aryanlar bir bütünlük oluştururlardı. 

Kendisinden sonraki bütün dinlere, kavramsal ve felsefik temel oluşturmuştur. 
Günümüzde daha da sistemleşen dinler ve felsefeler; ritüeller ve temel alınan söylemlerde, bazen birebir, Zerdüştlük ile benzerlikler bulunmaktadır. Çağımızda Ezidilerin dini olan Zerdüştlük, Kürtlerin tarihsel dinidir. 

İlk İbrani tapınağından çok önce, İsa'nın doğumundan önce veya İslam görevlendirmesinde, Zerdüştlüğün evrende tek tanrı öğretisini ve iyi ile kötünün savaşını, hatta dünyanın sonundan bahseden dini oluşturmuştu. 

Hindistan'dan, Mısır'a o tarihte bilinen medeniyetlerde oldukça etkili olmasına rağmen, Batı Avrupa'da uzun yıllar ancak araştırmacı bir çevre tarafından İncelenmekte idi. Modern çağın kurucularından birisi sayılabilecek; filozof: Friedrich Nietzsche, kendisinin de felsefesinin dönüm noktası sayılan 'Ve Zerdüş Böyle Buyurdu' kitabı yayınlandıktan sonra, 19. yüzyılın başında, Zerdüştlük başta Avrupa olmak üzere bütün dünyada bilinir hale geldi. 


Kuzey İran'dan, Sabalan Dağında kutsal mağaraya (bütün sonraki dinler de bir mağara imgesi bulunmaktadır) vardıktan sonra, İran'ın içlerine doğru yürüyüşe geçtiği söyleniyor. Bu yürüyüş sırasın da, Urmiye gölünün alçalarak yürüyüşçülere zarar vermeden geçiş sağladığı rivayet edilir (Musa'nın Kızıl denizi geçme efsanesinin kaynağı anlaşılmış oluyor). Bütün bu bilgiler asıl kaynaklarda bulunmaktadır. 

Bu yürüyüşten sonraki bir sınanmanın ardından, kendisine peygamberlik verilmiştir. 
Avesta (Kutsal Kitabın, aryan dillerinden, Kürtçenin Goran lehçesinde yazıldığı bilinmektedir. Din söylemleri en fazla Medya ülkesinde kavramlaşmıştır. Yezidi kelimesinin kökeni 'Yazata' 'tanrı' anlamına gelmektedir. 

Zend Avesta; temel seçimler ve açıklamaları anlamında olmaktadır. Avesta ise 'temel veya temel seçim' demektir. 

Zerdüşt Peygamberin geliştirdiği tanrı kavramı, kendisinden sonra gelen peygamberlerin getirdiği tanrı kavramından çok daha fazla karmaşıktır. Tanrıyı her yönüy¬ le kavramaya çalışmış ve ifade etmiştir. O Kadar ayrıntılı açıklanmıştır ki: İskender'in talanından, Zerdüşti din adamları bir araya gelerek tahribatlardan artakalan kutsal metinleri, 12 bin öküz derisine yazdıklarını bildirirler. 

Kaynakça: 

- Avesta, ZerdüştiLerin Kutsal Metinleri, Avesta Yayınları 

- Mark Vanhoenacker, Skyfaring, A Journey With A Pilot 
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Mobilyada Modayı 


İpek Mobilya İle Takip Edin 


Suzan Doğan 

M obilya denilince aklımıza evimizin en ra¬ hat ettiğimiz yerlerindeki ahşap ve kumaşın bütünleştiği ürünler geliyor. Bu ürünleri en işlevli haliyle günlük yaşam alanlarımızın vazgeçilmezi haline getiren firmalar ise aradığımızı bulmamıza yardımcı olmak için her geçen gün ürün çeşitliliğini artırıyorlar. Londra’da yaşayan Türkiyelilere mobilya alanında hizmet vermek için 1999 yılında kurulan İpek Mobilya da her geçen gün kendini yenileyerek taleplere tercüman olmaya çalışıyor. 

İngiltere’nin her noktasına mobilya satışı gerçekleştiren firma, sattığı her ürünün kurulum ve montaj işlerini de ücretsiz yapıyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan İpek Mobilya yetkilileri, Londra’da üç ayrı noktada hizmet verdiklerini aktarıyorlar. 

Mobilyada tercih edilen dokunarak almak 


çeşitliliğini de modaya ayak uydurarak stoklarımıza taşımaya çalışıyoruz” dedi. 

İngiliz standartlarına uygun güvenli ürünler üretiliyor 

İngiltere’de özellikle sökülebilir, yatak ve baza ürünlerin çok tercih edildiğini de aktaran Külekci, tüm sattıkları yatak takımlarının bazali olduğunu, koltuk takımlarının da yüzde 80’ninin bazali olduğunu ve yatak olabildiğini dile getirdi. 


tüketicilere aktarmaya çalıştıklarını dile getiren Ali Külekci, “Şu anda mağazamıza gelen müşterilerimize indirimlerimizin yanı sıra yatak odası alana yatak(döşek), oturma odası alana hah hediyemiz var. 
Biz bu kampanyaları zaman zaman değişik ürünlerde uyguluyoruz ve tüketicilerde bu kampanyalara ilgi gösteriyor” dedi. Külekci ayrıca tüketicilerin alım gücüne göre de taksitlendirme yapabildiklerini ve bu dönemde 48 aya kadar taksit seçeneklerini sunduklarını söyledi. 


"Modern konsept de iyi düzeydeyiz" 

Günümüzde mobilya yapımında çelik, alüminyum, cam ve plastik gibi diğer malzemelerin de kullanıldığını ama ahşap mobilyanın yerini hiçbir şeyin almadığını anlatan Külekci, mobilya sektörünün öncüsünün İtalya olduğunu ama Türkiye ürünlerinin de İtalya kadar kaliteli olduğunu söyledi. İtalyan ürünlerinin uçuk rakamlar altında satıldığına da dikkat çeken Ali Külekci, “Türkiye’de üretilen mobilyaların İtalya kalitesini yakaladığını hatta bazı ürünlerde daha da kaliteli olduğunu söylersek yanlış bilgi vermeyiz. Türkiye modern konsept konusunda çok iyi düzeye gelmiş durumda. Ayrıca bizim halkımızın ürettiği ürünler fiyat anlamında da çok uygun” diyerek İngiltere’de mobilya sektöründe Türkiyelilerin önemli rol oynadığının altını çizdi. 



Ürünler İngiltere'ye özel üretiliyor 

İngiltere’de evlerin küçük olması nedeniyle her dizayn edilmiş ürünü bu ülkede satamadıklarını aktaran Külekci, “Bizim ürünlerimiz tamamen Türkiye’de imal ediliyor. Yalnız Türkiye’de evler geniş olduğu için dizayn edilen ürünler de genelde oraya yönelik oluyor. Biz İngiltere’de insanlarımızın yaşam alanlarının küçüklüğünü ön plana çıkararak üretimleri yaptırmaya başladık. Burada yaşayan insanlarımız konforun yanı sıra ürünlerde çok kullanım özelliğini arar oldular. Tabi yılların verdiği tecrübe ile biz artık halkımızın ne istediğini biliyoruz. Ürün 


Ayrıca İngiltere’nin mobilya anlamında kendi özel kriterlerini uyguladığına da dikkat çeken Ali Külekci, “Avrupa’nın hiçbir yerinde yanmazlık konusu yok. İngiltere kendi ülkesine özel yanmaz ürünler olması şartını arıyor. Buradaki kendi üreticisini koruma amaçlı yapılmış bir uygulama bu. İthal edilen ürünlerde de bu koşul geçerli. Bizim sattığımız ürünlerde de bu kriter mevcut” diyerek ülke standartlarını uygulayan ve güvenliğe önem veren bir firma olduklarını aktardı. 

Kampanyalar dikkat çekiyor 

Dönem dönem yüzde 50’ye varan indirimler yaptıklarına da işaret eden firma yetkilisi Ali Külekci, fiyatlarının piyasaya göre uygun olduğunu söyledi. 
Kaliteli ürünün de fiyatlarının uygun olabileceğini 


Kalite vazgeçilmez unsur 

Kalitenin olmazsa olmaz unsur olduğunun altını çizen Ali Külekci, sattıkları her ürünün arkasında olduklarını belirterek, “Biz ürünlerimizin kalitesine 
güvenen bir firmayız. Hizmet verdiğimiz alanda 18 
yıldır çalışıyoruz. Sattığımız ürünleri insanlarımızın güvenle kullanması bizi mutlu eder. Bu anlamda bizi tercih ederek mobilyasını bizden alan kişiler yıllar içerisinde başka firmadan alışveriş yapmazlar. 
Biz halkımızın ne istediğini de bildiğimiz için ürün çeşitliliğimizi her geçen gün artırmaya çalışıyoruz. 
Sattığımız ürünler çok özel istek olmadığı sürece stoklarımızda mevcuttur. O nedende alınan her ürünü en geç bir hafta içinde teslim edebiliyoruz” dedi. 



Londra’da yaşayan Türkiyelilere hizmet vermek adına yaklaşık 18 yıl önce kurulan İpek Mobilya, Edmonton, İlford ve Croydon’da bulunan mağazalarında uygun fiyatlı ürünlerin satışını gerçekleştiriyor. Günümüz mobilya tasarımlarının örneklerini internet siteleri dışında mağazalarında bulunduran firma yetkilileri, hizmet verdikleri alanda insanların dijital dünyanın dışına çıkarak ürünleri görmek istediğini ve dokunarak satın almak istediğini aktarıyorlar. 
Bu anlamda günceli yakalamak ve mobilya sektöründe modaya ayak uydurmak zorunda olduklarını belirten İpek 
Mobilya İşletmecisi Ali Külekci, ürünlerin İngiliz ev yapılarına uygun olmasının çok önemli bir unsur olduğunun altını çiziyor. 
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www,princeandprincess. co.uk info@prineeandprincess.co.uk 


Her türlü düğün ,, nişan, nikah ve sünnet gibi özel günlerinizde ; büyük ve küçük i salonu , geniş oyun pistleri, özel güvenlik birimi ve eatering ile hizmetinizdeyiz\ 

Park sorunumuz uoktur. 
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Tom Webb 

tom@telgrafnews.com 


Umutla Bir Kurtarıcı Bekliyoruz... 


Y ıllar önce arkadaşları ile ülke ülke gezen bir genç annesine bir telgraf yazar. Telgrafta 'anne, param bitti. Bir hafta sonra eve dönüyorum’ der. Annesi büyük bir heyecanla oğlunun en sevdiği yemekleri hazırlar. 
Fakat oğlu gelmez. Birkaç gün sonra bir telgraf daha alır, 'anne, eve dönüşümde uğradığım bir köyde bir futbol müsabakası düzenleniyordu. Kazanana para vereceklerdi. Eğer kazanırsam geri dönmem diye düşündüm. Son dakikalarda atılan bir penaltıyı kurtaran oğlun eve dönmeyecek’ der. 

Telgrafı yazan Ernesto Che Guevara’dır. 

İşte kurtarılan o penaltının bugünkü Küba’nın mimarı olduğu söylentileri sürekli olarak dolaşır. Kim bilir belki o penaltı kurtarılmış olmasa Che yolculuğuna devam etmek için gerekli parayı bulamayacak ve evine dönecekti. 

Yıllar sonra 4 Mayıs 1960’da La 
Coubre patlaması ile hayatını kaybedenleri anma töreninde Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir ve Che 


gibi şimdinin tanınmış isimleri vardı. 
Fotoğrafçı Alberto Korda, Che’nin üzüntüden kasılmış yüzüyle durduğu bir anda objektifi ona doğru çevirip deklanşöre bastı. Aynı gün içinde o deklanşöre defalarca basıldı. O film¬ de yer alan birçok fotoğraf birkaç ay içinde birçok gazete ve dergide basıldı. 
Che’nin fotoğrafı dışında. 

Yedi yıl sonra Che’nin ölümünün ardından Korda bu resmi arşivinden çıkardı. Giangiacomo Feltrinelli Bolivya Günlüğü isimli kitabın yayın haklarını alıp yayımlamaya karar verdiğinde bu fotoğrafın posterlerini yaptırıp asmıştı. 
İşte o dönemde o fotoğraf dünyaca ün kazandı. 

Arjantin’de Che’nin müzeleri var. 
Güney Amerika’da Che’den kimse kötü bahsetmez. Onu ilahlaştırdıkları için değil ona sonsuz saygı duydukları için. Dürüstlüğü, adilliği, hak yemezliği, her yaştan insana verdiği değerler, bakanlık koltuğunu bırakıp savaşa gidişi, ezilen, yok edilmeye çalışılan, 


hakları yenilen her toplum için koşulsuz savaşması insanların onu saygı ile hatırlamasını sağlamıştır. 

Gençken, ahilerimizden irili ufaklı 
Che hikayeleri dinlerdik. Devrimden bahsederlerdi. Ezilen hakların kendi haklarını nasıl geri aldıklarını o kadar güzel anlatırlardı ki hayran kalmamak imkansız olurdu. Çok fazla tanıyamasak da, çok fazla bilgi sahibi olamasak ta Che ile gurur duyardık. O ünlü fotoğrafını her görüşümüzde belirsiz bir hüzünle beraber büyük bir gurur dolardı kalbimiz. 

Korda, o resmi çektikten sonra hiçbir maddi gelir beklemeden tüm dünyanın kullanımına açmıştı. Birçok sosyalist ve devrimci materyal de belki milyonlarca kez kullanılmıştır. Ama 2000 
yılında bir vodka şirketinin reklamlarında kullanmasının ardından, resmin hakları konusu ilk kez gündeme gelmişti. Verda 'büyük bir onur ve gururla bu resmi dünyaya açtım, fakat Che’nin yıllarca aleyhinde savaştığı kapitaliz¬ 


me bu resmin alet edilmesine göz yumamam’ demişti. Kazandığı davadan elde ettiği bütün parayı Küba sağlık hizmetlerine bağışlamıştı. Che’ye yakışanda bu olurdu zaten. 

İşte bizlerde bu kapitalizme ait olduğumuzu bile bile, sırf ondan bir şeyler yanımızda olup bize güç versin diye t-shirt, şapka, kolye, bileklik gibi birçok şeyi alıp evimize doldurduk. 
Che’nin sözlerinin de olduğu kartpostalları sevdiğimiz kızlara hediye ettik. 
Çünkü bize göre devrimci duygularla dolu aşk yalansız, yanlışsız, kalpten gelen aşktı. 

Şimdi dünyaya bakıyoruz. Eşit hak isteyen herkes bir şekilde kalıplara sokulup sınırlandırmak, hayatlarına ipotek konulmak isteniyor. Zaten teknoloji filan derken bizi kesintisiz izler, takip eder, hayatımıza irademiz dışında yön verir oldular. 

Ve ben gibi bir çoğumuz büyük bir umutla Che gibi bir kurtarıcı bekliyoruz. 



% 1/1U ’ 
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Oy Kullanma Makineleri 

Ele Geçirildi 

Geçtiğimiz hafta Amerika'da düzenlenen ve bilgisayar programcıları ve güvenlik uzmanlarının katıldığı bir konferansta Amerika'da oy kullanılmak üzere yapılmış dijital makineleri ele geçirmek üzerine bir yarışma düzenlendi. Bu yarışmada bir grup 'iyi' hacker, 90 dakika içinde oy kullanma makinesini ele geçirmeyi ve oyları istediği yöne çekmeyi başardı. 

Bu işin bir konferansta bulunan hacker'lar tarafından bu kadar hızlı bir şekilde ele geçirildiği düşünülürse, Trump'ın Amerika başkanı olması ve o dönemde ortaya atılan sandıklarda oyun oynanıyor söylentilerini arttıracağa benziyor. 



Dikkat! 

Yaptığınız Her Şeyi 

Kaydediyor 


Google'ın hayatımızdaki yeri tartışılmaz. Kullandığımız telefonlardan, yaptığımız aramalara kadar her konuda Google'a ihtiyaç duyar olduk. Google'ın dünyaya yayılmış olan analiz ve reklam ağı yüzünden artık birçok internet sayfası Google ile ortaklaşa çalışıyor. Bu durum yaptığımız hemen herşeyin Google sistemlerinde saklanabildiğini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarılan, konuştuğumuz konuşmaların bile isteğimiz dışında dinlendiği ve bunun bize gösterilen reklamlarda kullanıldığı konusu, Google'ın ulaşabileceği yerler konusunda bizi korkutmaya devam ediyor. 
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Militarizm ue 

Tekelci Kapitalizm 



Tom Mayer 

P aul Baran ve Paul Svveezy isimli marksist bilim insanlarının 1966'da yayımlanan 'Tekelci Sermaye'de ele aldıkları teoriye göre, tekelci kapitalist toplumların militarizmle tanışması 'tesadüf' değil, bu toplumlar birkaç şirket tarafından domine edilen piyasaların tekdüzeleştirdiği fiyatlar yüzünden ortaya çıkan ekonomik fazlayı absorbe edebilmek adına militarizmi bir araç olarak kullanıyor. İşte Tom Mayer'in konu ile ilgili 'Barış İdmanları: Militarizm ve Tekelci Kapitalizm' makalesi. 

Neden dünyada çok fazla militarizm bağımlısı kapitalist toplum var? Michal Kalec- ki, Paul Baran, Paul Svveezy, Harry Magdoff, Samir Amin ve and John Bellamy Foster gibi marksist bilim insanları tarafından geliştirilen ve revize edilen tekelci kapitalizm teorisi militarizm bağımlılığının kazayla olmadığını öne sürüyor. İlk kez Baran ve Svveezy'nin 1966'da yayımlanan ünlü kitabı 'Monopoly Capital' (Tekelci Sermaye) ile duyurulan teoriye göre militarizm bağımlılığı tekelci kapitalist toplumların derinliklerindeki yapısal özelliklerden doğru cereyan ediyor. 

Tekelci kapitalist bir toplum, ekonomisi büyük oranda dev şirketler tarafından domine edilen toplumdur. Her büyük endüstri oligopolistik bir yapıya sahiptir yani her büyük endüstrinin fiyat yapısını, yatırım mo¬ 


dellerini, işçi işveren ilişkilerini ve endüstrinin diğer her açısını belirleyen birkaç dev şirket tarafından yönetilir. Teori, şirketlerin özellikle anlamlı fiyat yarışını kaldırdığı ve maksimum karı sağlayacak tek bir fiyat belirlediği tekelci kapitalist toplumların sosyal ve ekonomik dinamiklerinin birkaç dev şirket tarafından domine edilmeyen rekabetçi kapitalist toplumlardan çok büyük oranlarda farklı olduğunun altını çiziyor. 

Toplumun ekonomik üretiminin toplam fiyatı ile üretim için gerekli maliyet arasındaki fark olan ekonomik fazla (surplus) konsepti tekelci kapitalizm teorisinin merkezidir ve şirketler fiyatları kontrol ettiği ve üretimin bütün teknolojik kaza m m la rina el koyduğu için tekelci kapitalist toplumlarda artmaya eğilimlidir. Fakat büyüyen ekonomik fazla çok ciddi sistematik problemler yaratır. 
Ekonomik fazlanın ekonomik olarak rasyonel bir usul ile kullanılması gerekir çünkü kullanılmamış ekonomik fazla işsizliğe, kar kaybına, borçları ödeyememeye ve diğer tehlikeli ekonomik arızalara sebebiyet verir. 
Malesef tekelci kapitalist toplumların ekonomik fazlayı absorbe etme kapasitesi onu yaratma kapasitesi ile örtüşmez ve absorbe edilemeyen ekonomik fazlaya bağlı olarak tekelci kapitalizmin normal hali ekonomik durağanlık haline dönüşür, işsizliği, yatırım azlığını, kullanılmamış üretim kapasitesini, yüksek oranlarda borçları doğurur. 


IDOI 

İşte burası tam da militarizmin fotoğrafa girdiği yer. Militarizmin tekelci kapitalist toplumlarla ilişikte olan iki kökü vardır. Bir yandan, bu toplumlar yoğun biçimde yönlendirilerek büyümekte ve yayılmacıdırlar ve militarizm dünyayı kapitalist yayılma için güvenli kılmak ve bu kapitalist adaletsizlikten şikayetçi olan antikapitalist hareketlerle savaşmak adına gereklidir. Diğer yandan, militarizm ekonomik fazlanın absorbe edilmesi için iyi bir yöntemdir ve dolayısıyla tekelci kapitalizmin durağan eğilimiyle çatışır. 
Militarizm iyi bir ekonomik fazla absorbe etme yoludur çünkü bir, büyüklüğü sınırsızdır iki, kapitalist kar yaratma yöntemlerinin yoluna çıkmaz ve üç, kolayca şirketlerin kontrol ettiği ana akım medya ile desteklenebilir. 

Birçok istatistik, militarizmin ABD'nin te¬ 


kelci kapitalist ekonomisindeki önemini gösterir. Yıllar boyunca devlet harcamalarının yaklaşık yarısı askeri harcamalardı ki bu da ABD'nin gayrı safi yurtiçi hasılasının yüzde 7'sinden fazlasına denk gelir. Barış aktivistleri askeriyeye ayrılan bu bütçenin daha yapıcı alanlara aktarılması gerektiğini savunuyor. Fakat tekelci kapitalist toplumların bahsedilen bu yapısal dinamikleri ve bu dinamiklerin beslediği sınıf iktidarı ilişkileri çok büyük maliyetli bir ekonomik yeniden düzenlemeyi gerektiriyor ve bu neredeyse imkansız. Aslında tekelci kapitalist teorinin siyasi yansıması, tekelci kapitalizmin sınıf ilişkilerini kökten değiştirmeden militarizmi kaldırma çalışması Sisyphus'un bir oyunudur. 

Çeviren: Ezgi Gül-GazeteKarınca 
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TÜRKİYE VE KÜRDİSTAN'DAN 





Diyarbakır Nöbeti İstanbul'a Devretti 


HDP Ti 10 milletvekili Diyarbakır’da bir hafta süren Vicdan ve Adalet Nöbeti’ni tamamladı. 
HDP Sözcüsü Osman Baydemir, direnişin dalga dalga yayılacağından emin olduklarını vurguladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şöyle seslendi: “Meşruluğunu yitirdin. Kürt düşmanlığının ülkeyi getirdiği duruma bir bak.” 

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), 


“Durmayalım, Dur Diyelim, Faşizmi Durduralım” şiarıyla Diyarbakır Ekin Ceren Parkı’nda başlattığı Vicdan ve Adalet Nöbeti 7’nci gününde yapılan açıklama ile sonlandırılarak, nöbet İstanbul’a devredildi. Günlerdir çift sıralı bariyerlerle kapatılan parkın yanı sıra, son gün açıklaması öncesi çevredeki caddeler de bariyerlerle çevrilerek, trafiğe kapatıldı. 



Kayyım, Ermeni Mezarlığı Üzerine Tuvalet Yaptı 


Van Edremit Belediyesi kayyımı, halk plajındaki tarihi höyüğün ve Ermeni mezarlığının üzerine tuvalet yaptı. Mezarlıktan çıkan kemikler etrafa saçıldı. 

Van Edremit Belediyesi kayyımı tarafından Dilkaya Höyüğü ve Ermeni mezarlığı üzerine halk plajının tuvaleti, soyunma kabini ve otoparkı yapıldı. İnşaa sırasında Dilkaya Mahallesi’nde bulunan ve l’inci dereceden S İT alanı ilan edilen höyük tahrip edildi, mezarlıktan çıkan onlarca kemik etrafa saçıldı. 

Burası Antalya değil Van! 

Halk plajı yapılan alanda, sahile doğru ilerler¬ 


ken erkeklere ayrılan bölümün sağ tarafında topraktan çıkmış onlarca kemik ile karşılaşılıyor. Bir dönem Ermenilerin yaşadığı mahallede, söz konusu mezarlığın Ermeniler tarafından da mezarlık alanı olarak kullanıldığı belirtiliyor. Mahalle aynı zamanda Ermeni Ressam Arshile Gorky’nin doğduğu yer. 

Plajın açılışı, 23 Temmuz’da Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyım Vali Murat Zorluoğlu ve Edremit Belediyesi’ne atanan kayyım Atıf Çiçekli’nin katılımıyla yapılmıştı. Söz konusu plaj basma “Burası Antalya Değil Van” başlığıyla servis edilmişti. 



Akıncı Üssü Davası Başladı 

15 Temmuz darbe girişiminin komuta karargâhı olduğu belirtilen Akıncı Üssü davası başladı. 
AKP ve CHP’nin müdahil olacağı duruşma salonu önünde sanıklara yönelik protestolar oldu. 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da davaya müdahil olmak için başvuruda bulundu. 

15 Temmuz darbe girişiminin merkez üssü 
olarak kullanılan ve alıkonulan komutanların tutulduğu yer olan Akıncı Üssü’ndeki faaliyetlere yönelik açılan, 486 sanığın yargılanacağı davanın görülmesine, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. İlk etapta üst düzey eski komutanların bulunduğu 80 sanık tek sıra halinde duruşma salonuna alındı. En önde, darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü’nde yakalanan sivillerden olan ve 


Adil Öksüz Te birlikte darbeyi planladığı iddia edilen Kemal Batmaz, ikinci sırada ise Genelkurmay davasında da yargılanan ve darbe girişiminin bir numaralı sanığı olan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk yer aldı. 

İdam ve tek tip giysi talebi 

Sanıklar duruşma salonuna getirildiği sırada, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde toplanan mağdur aileleri, ‘İdam isteriz’ sloganları attı. Bazı kişiler, güvenlik çemberini aşarak, sanıkların getirildiği bölüme geçmek istedi. Polis ekipleri engel olmak isterken, bu sırada arbede yaşandı. Protestoculardan bir bölümü de yanlarında getirdikleri turuncu tulumları sallayarak, sanıklara tek tip elbise istedi. 



HDP'li Hezer ve Sarıyıldız'ın Milletvekillikleri Düşürüldü 


Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın milletvekillikleri, “devamsızlık” gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla düşürüldü. 

İki HDP Tinin milletvekilliklerinin düşürülmesine dair karar 20’ye karşı 324 oyla alındı. Oylamanın ardından HDP milletvekilleri sıralarına vurarak kararı protesto etti. 

Öztürk ve Sarıyıldız hakkında Kasım ayında 


yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmedikleri için gözaltı ve yakalama kararı bulunuyor. Haziran ayında, Öztürk ve Sarıyıldız’ın üç ay içinde Türkiye’ye dönmeleri çağrısı yapılmış, aksi halde vatandaşlıktan çıkarılacakları duyurulmuştu. 

Daha önce de HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ ile HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın milletvekilliği, haklarındaki kesinleşmiş yargı kararı nedeniyle düşürülmüştü. 

Böylece, HDP’nin milletvekili sayısı 55 oldu. 



Kürt Yönetmen Ghobadi, Dünyada En İyi 25 Yönetmen Sıralamasında 


Kürt yönetmen Bahman Ghobadi, dünyada en iyi 25 yönetmen sıralamasında yerini aldı. 

Sinema araştırma ve anket komisyonu Rotten Tomatoe ve sinema sitesi Metacritic 21. Yy’m en iyi sinema yönetmenlerini açıkladı. 

Dünyada en iyi 25 sinema yönetmenleri sıralamasında Kürt yönetmen Ghobadi de yerini aldı. 

Yapılan araştırmaların koşullarından biri de 
yüzyılın başından beri her bir yönetmenin en 4 
film yapmış olması gerekiyor. 

Bu ölçülere göre Sarhoş Atlar Zamanı(Dema Mestiya Hespan, 2000), Annemin ülkesinin şarkıları (Kilamen Dayîka Welat, 2002), Kaplumbağalar da uçar (Kîsel Jî Difirrin, 2004), Yarım ay(Nîve Heyv, 2006) ve Kimsenin İran Kedilerinden Haberi Yok (Haya Kesî Ji Pişîken îrane Nîne) 
Timleriyle Bahman Ghobadi dünyada en iyi 25 
sinema yönetmenleri sıralamasına girmeye hak kazandı. 

Bahman Ghobadi kimdir? 

1969 yılında Doğu Kürdistan’ın Bane kentinde 
doğan Kürt film yönetmeni Bahman Ghobadi , öğrenimi sırasında bir radyoda çalıştı. Daha sonra 


Sine’de genç bir amatör olarak film yönetmenleri grubuna katıldı ve onlarla kısa metrajlı filmler yapmaya başladı. Daha sonra sinema eğitimi almak üzere başkente giden sanatçı, eğitimini yarıda bıraktı. 

1995-1999 yılları arasında birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül kazanan 10 kısa filme yönetmenlik eden sanatçının yapımları arasında Clermont-Ferrand Festivali’nde Jüri Özel Ödülünü kazanan Siste Yaşam filmi de bulunuyor. 

1999 yılında, Abbas Kiyarüstemi’nin Rüzgâr 
Bizi Sürükleyecek filminin çekimlerinde baş asistan olarak çalışan yönetmen, Samira Makhmalbaf ’ın Kara Tahta isimli filminde başrollerden birini de üstlendi. 

Kubadi, Sarhoş Atlar Zamanı filmi ile 2000 yılı Cannes Film Festivali’nde “Altın Kamera Ödülü”, “Genç Sinema Ödülü” ve “Fipresci Ödülü”ne layık görüldü. 

2004 yılında Amerika-Irak savaşındaki çocukların hayatlarından esinlenerek Turtles Can Fly (Kaplumbağalar da uçar) adlı hlmi yazdı ve yönetti. 
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Erem Kansoy - Reqa 



Y Tıklaşık 6 yıldır DAİŞ çetelerinin cirit attığı Reqa sokaklarında artık özgürlük naraları yankılanıyor. DAİŞ çetelerinin zulmünde görmedikleri eziyet , yüzleşmedikleri acı ve korku kalmayan siviller, onları özgürleştiren QSD savaşçılarına ‘hayır sahipleri’ diye hitap ediyor. 

Reqa hamlesi 49. gününde. QSD güçleri, tarihi Reqa surlarını aşarak şehir merkezindeki ilerleyişi¬ ne devam ediyor. YPG-YPJ öncülüğünde düzenlenen her operasyonda artık onlarca sivile ulaşılıyor ve siviller çetelerin elinden kurtarılarak güvenli bölgelere sevk ediliyor. Perşembe günü akşam saatlerinde gerçekleştirilen büyük operasyonda, ailesi ile birlikte son 10 gündür şehir merkezi içerisinde çetelerden kaçarak gizlenen Emine Muhammed Dib ve Rawda Muhammed gazetemize konuşarak, dünyaya ‘evimize dönmek için bize yardım edin’ mesajı verdi. 

QSD güçleri tarafından kurtarılmalarının ardından Emine Muhammed Dib’in kızının O’na sarılıp ‘anne işte özgürlük budur’ demesi ise tarihin sayfalarına kazman, dünyaya cehaleti yaşatan DAİŞ’in kendi karanlığında boğulduğunu ortaya koyan bir ifade oldu. 

Sivillerin anlatımları 

Yıllardır açlık susuzluk, kölelik ve tarifi güç acılarla yüzleşen DAİŞ himayesindeki halklar artık özgürlüklerine kavuşuyor. Reqa’nm doğu cephesine yapılan her operasyonda, hemen hemen her gece siviller irili ufaklı gruplar halinde şehir merkezinden güvenli bölgelere çıkarılıyor. 

Reqa’dan kurtarılan sivillerin anlattıklarına göre savaş devam ederken, DAİŞ çeteleri sivilleri de 


kalkan olarak kullanıyor, ayrıca siviller üzerinden kalkan oluşturuyor. Örneğin, sivil kıyafetlerinin altına şarjör yelekleri ve silahlarını alıyorlar ve QSD güçlerine ulaşmaya çalışan sivillerin arasına girip intihar saldırıları düzenlemeye çalışıyorlar. Şehrin DAİŞ yönetiminde bulunan küçük bölümünde de, maddi durumu uygun olan sivillerden yüklü paralar alarak Derazor bölgesine gönderildikleri de anlatılanlar arasında. Halk, çetelerin kendi aralarında zaman zaman kavga edip birbirlerini vurduklarını da söylüyor. 

Çocukları katlediyorlar 

Bazı siviller ise gazetemize, Reqa içerisinde bulundukları sığınaklarda kendi ailelerinin cenazeleriyle günlerce yaşamak zorunda bırakıldıklarını, özellikle çetelerin şu anda Reqa içerisinde çocukları katlederek ailelerin isyanlarını bastırmaya çalıştıklarını bildirdi. 

Her an ölümle yüzyüze 

Adının Emine Muhammed Dib olduğunu belirten kadın, Reqa kent merkezinde geçirdiği son günlerini ve kurtarılışını şöyle anlattı: 

“Günlerimiz hep işkenceyle geçti. Son 10 gündür hep evin içindeydik, hiç çıkamadık. Yiyecek hiçbir şeyimiz yoktu, sadece 3-4 kuru ekmekle son 10 günü geçirdik. Evimizde sadece tek musluk vardı, bitmemesi için damla damla verip çocukların ağzını ıslatıyorduk. En sonunda o da bitti. Her gün havan mermisi ve savaş seslerini dinliyorduk, korkudan ne yapacağımızı bilmiyorduk. Her an ölümle yüzleşebilirdik. Aylardır gözümüze uyku girmedi, psikolojimiz bozuldu. ÇSD’lilerin sesini duyduğumuz an kız kardeşimle beyaz bayrak kaldırdık ve mahalleye çıktık. 



QSD’liler birbirlerine isimleriyle sesleniyordu. Onları çağırdık, ‘Hayır sahipleri, bize biraz su verin ’ dedik. Bize sordular, ‘Siz sivil misiniz?’ ‘Evet’dedik. 
Kız kardeşim ÇSD’lilerin yanma giderken ben geri durdum, onlara oğlumun yaralı olduğunu söyledim, yardım istedim. ÇSD’liler bize kaç kişi olduğumuzu sordu, 15 kişiydik. Sonra bizi kurtardılar, bize su ve ekmek verdiler, güvenli yerlere geçirdiler. 

Çocuğum yaralandığı zaman dışarı çıkıp bağıramadım, kimseyi yardım için çağıramadım, ağlayamadım bile. Çok acı vericiydi. Biz açlığa susuzluğa dayanabilirdik ama yaralanmaya dayanamazdık, yaralılarımızın olması çok kötüydü. ” 

Oğlu ve kızı yaralandı 

Bombardıman altındayken yaşadığı korkulu anları paylaşan Muhammed Dib, “Bombardıman olduğun¬ da üzerimize battaniye atıyorduk. Tüm yapabildiğimiz bomba seslerinin kesilmesini beklemekti, çok korkuyorduk. Bomba parçaları üzerimize geliyordu, ayağını yorgandan dışarı uzatanın ayağı kopuyordu. Oğlum ve kızım ayağından yaralandı. Yastıkları başımızın üzerine koyup, gelen demir parçalarından kendimizi korumaya çalışıyorduk. 

Ses çıkmasına diye çocukların ağzı bağlandı 

Tek odada 15 kişi bulunuyorduk. Biz bir evden diğer bir eve geçerek DAÎŞ’ten kaçmaya çalışıyorduk. 
Duvarlara delikler açarak ilerlemeye çalışıyorduk. 
Çok ilerleyemedik, çünkü çetelerin tünellerine rastlıyorduk, korkudan bazen geri dönüyorduk. Girdiğimiz bazı evlere havan mermisi değiyordu. Ulaştığımız son evi de çeteler boşaltmamızı istedi. Kız kardeşime gittik, orayı da ‘boşaltın’ dediler. Eşimin 


kuzenine gittik, havan değdi, yarıklardan dolayı eve sığamadık. Kızımın evine de çeteler konuşlanmıştı. 

Sonunda boş bir ev bulup girdik. Kaldığımız süre içinde hiç ses çıkarmıyorduk. Çocukların ağzını bağlamak zorunda bile kaldık. Çeteler burada kaldığımızı anlamasın diye hep karanlıkta sessizce bekledik, ta ki kurtulana kadar. Asla unutamayacağımız acılar yaşadık ama kızımın kurtulduktan sonra bana ‘anne özgürlük işte budur’ diyerek sarılması benim için unutulmaz bir andır. ” 

Yardım talebi 

Daha önce Heleb’te yaşıyorken savaş nedeniyle Reqa’ya geldiğini ve DAİŞ’in zulmüne maruz kaldığını anlatan Emine Muhammed Dib, yardım talebinde bulundu. Muhammed Dib, “Bizi güvenliğimize kavuşturun. Çocuklarımızı okullara göndermek istiyoruz. Annemi görmek istiyorum, 6 yıldır annemi göremedim. Kendinizi bizim yerimize koyun. Babam Selame Kapısı ’nda, onları çok özledim. DAİŞ biz kadınlara çok eziyet etti. Hayatlarımıza tanıklık edin” diye konuştu. 

Sesimizi duyun! 

Aynı kafile içinde kurtarılanlardan Rawda Muhammed de gazetemiz aracılığıyla şu mesajı verdi: “Sesimizi lütfen duyun, biz Reqa’nm kurtulmasını istiyoruz, evimize, düzenimize kavuşmak istiyoruz. 
DAİŞ bizi mahfetti, herşeyimizi kaybettik. Eşyalarımızı Allah’a emanet ettik, sağa sola yerleştirdik, çoğunu kaybettik. Neredeyse hiç kıyafetimiz yok. Tek isteğimiz evimize dönebilmek. Dünya bu yaşadıklarımızı görsün, bize yardım edin. Bu hamleyi sonuca ulaştırın, bizi evimize götürün. ” 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Certified Accountants & International Tax Advisory 


İngiltere'de şirket mi kurmak istiyorsunuz? Kredi veya Türkiye'de teşvik kredisi mi sağlamak istiyorsunuz, 

Ulus Group'u ziyaret etmeniz yeterlidir. 


Setting Up Business in the UK 

- Form of Business Operation 

* UKCorporateTaxation 

* General Commercial Matters 

* Property 

* Employment 

* Personal Taxation 

- VAT, PAYE, TAX, ACCOUNTS 


Wealth Management & Private Client Services 



• Estate Planning 

• Inheritance Estate and Gift Taxes 

• Personal Tax 

• Professional Trustee Services 

• Trust Administration Services 

• Trust and Succession Planning 

• Trust Services 

• Trusts and Foundations 

• Offshore tax Planning 

• Wealth Protection 
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N enemin lakabıydı ‘Kılıç Kadın’, dedeme ‘Kılıç Ali’ derlerdi, dedemden miras kalmıştı bu isim neneme. 

Dedem istemediği bir kadınla evlendirilmiş, annesinin isteği üzerine, nenem başka bir adamla evliymiş, dedem evli olduğu halde nenemi kaçırmış, kan akmaması için dedem bayağı ciddi oranda tarla vermiş karşı tarafa. Nenemin bir de kızı vardı eski kocasından, kızını da bırakmış eski kocasına, dedemin peşinden gitmiş. 

Dedem ‘Kılıç Ali’ halk deyimi ile çok parlakmış, nenem bu parlaklığa kanmış, kanmış ama dedem gerekli sevgiyi ve saygıyı bir türlü göstermemiş neneme, yani dedemin yakışıklığı nenemin hayatında onarılmaz yaralar açmış. 

Nenem, babamı da alıp, dedemi terk etmiş. Nenem, oğluyla ahır gibi bir yere taşınarak bir dönem hayatlarını burada sürdürmüş. Nenem dedemden ayrıldığında hiçbir şeyi yokmuş, çok aç kalmışlar, çok yoksulluk çekmişler, ot pişirip babama yedirdiğini bile söylerdi, en çok da kendisine ‘Kılıç Kadın’ denmesine kızardı, bana kala kala Kılıç’m adı kaldı derdi, çok kızardı. 

Nenemin adı Fatma idi, Fadime Kadın diyenlerde olurdu, ‘Kılıç Fatma’ diyenlerde, genelde ‘Kılıç Kadın’ derlerdi. Nenemin alnında dövme vardı, mavi renkte şekiller vardı, o zamanlarda Kürt kadınların¬ da çok görülürdü, bu tür dövmeler. 

İlginç bir kadındı, gözü dardı, misafirin aç gelenini sevmezdi, yatılı geleni de pek makbule geçmez¬ di. Hiç unutmam, eve gelen misafiri almamak için anahtarı benim alıp gittiğimi, kapıyı üstüne kilitlediğimi de söylemişti. 

Orta okula gittiğim zaman, derslerin son 5-10 dakikasında öğretmenler bana küçük küçük hikayeler şeklinde nenemi anlattırmayı severlerdi. Çok gülerdik nenemin küçük küçük hikayelerine. 

Sabah kahvaltı yaptıktan sonra nenem günlük turlarına çıkardı her gün, bizim kazanın 3-4 mahallesini gezer, akşama doğru topladığı dedikoduları eve getirir, anneme en ince detaylarına kadar anlatırdı. 
Annem dedikoduları dinledikten sonra çok kızardı neneme, “Kılıç Kadın ayıptır dedikoduları bana getirme” derdi, hiç sevmezdi merakla dinlediği dedikoduları. 

Nenem her zaman tavuk beslerdi, tavuk beslemeyi çok severdi, babam yarı toprak yarı piriket evini satıp parasını bakkal dükkanına yatırdığında, bize de kiracı olmak düşmüştü. 

Kürt ve Alevilerin yaşadığı mahalleden göçüp de Türk ve Sünnilerin yaşadığı mahalleye taşınmıştık, bakkal dükkanına yakın olsun diye. İki katlı bir bi¬ 


nanın ikinci katında yaşıyorduk nenem o binanın damında da tavuk beslerdi, daha sonra taşındığımız Mersin’de ki evin damında da tavuk beslemeye devam etmişti. Nenem yumurtanın bitip tükenmesini pek sevmezdi, bazen yumurtaların bir kısmını saklardı, yokluktan gelen bir alışkanlık olmalı, yarın için küçük bir tedbir olmalı. 

Sünni Türklerin yaşadığı mahalleye taşındığımız günlerden birinde, ağlaya ağlaya eve gitmiştim, annem neden ağladığımı sorduğunda ona, “Anne neden bana Kürt diyorlar” diyerek ağlıyordum. Sağolsun annem beni teselli etti, ağlamamı kesti, oğlum biz Kürt değiliz biz öz Türk’üz dedi, ben çok mutlu olmuştum Türk olduğumuza, hem de öz Türk, herhalde Kürt deyince küfür olarak algılıyordum, düşünsenize arkadaşlarınız size sen Kürtsün diyerek hakaret-vari konuşuyor, neyse çok şükür Türk’müşüz de rahatladım, ama bir türlü de anlamadım niye bana Kürt dediklerine. 

Nenem Kürtçe konuşurdu, dedemde, annem tarafı da Koçgiri isyanının sürgünlerindendi. 

Neneme ‘Muhacir Kadın’ diyenler de vardı, neden muhacir dendiğini çok sonraları öğrendim muhacir olmasının nedeni Dersim sürgünlerinden olmasıymış. Dedem Kılıç Ali, Elbistan Alkaslı aşiretindendi, tüm köyleri Kürtçe konuşurdu, Elbistan’a nereden ve nasıl geldikleri konusunda kimse net bir şey bilmiyordu. 7-8 yaşlarındaydım, dedemin köyü Sevdilli’ye gitmiştim bol bol Kürtçe küfür öğrenmiştim, başka bir dil öğrenilirken önce küfür öğrenilirmiş, ben de geleneği bozmadım, küfür öğrendim. 

Babamın evini satarak kurduğu bakkal dükkanı bir gün faşistlerce basıldı, amcamların dükkanı da bizim dükkana yakındı o da basıldı, yağmalandı, aynı bölgede solcu bilinen Türk esnafının da malları yağmalandı ve dağıtıldı. Bu olaydan sonra korkumuzdan dükkanları açamadık, Kadirli’den sürgün misali ayrıldık, biz Mersin’e taşınırken, amcamlar da Ankara’nın yoluna düşmüşlerdi. 

Bizim evde hep Türkçe konuşulurdu, bazen nenem misafir gelirse onlarla çok güzel Kürtçe konuşurdu, nedense biz öz be öz Türk’tük, bu çelişkiyi anlamam 12-13 yaşına kadar sürdü. Kürt olduğumuzu Mersin’de öğrendim tüm babamın akrabaları Kürtçe konuşuyorlardı, gerçi bazen çocuklar beni kandırıyordu biz Fransızca konuşuyoruz derlerdi, benim öğrendiğim yada öğrenemediğim yabancı dil Almanca olduğu için, anlayamıyordum Kürtçe ve Fransızca’nın arasında ki farkı, gerçi sonradan öğrendim Kürtçe’nin aşkın dili olduğunu. 

14 yaşma yeni girmiştim, öğrendiğim şeyler başımıza bela da oluyordu, o yaşlarda solcu olduk. 


12 Eylül Filiz Kıran fırtınası geldiğinde ahilerimle 
solcu olmanın ağır yükü ile tanıştık. Babamın bir kıraathanesi vardı, yani kahvehane, 12 Eylül cuntası kahvehaneyi kapattı, bizleri de l’nci şube ile tanışma şerefine eriştirdi. 

Çıktıktan sonra yine bize yol gözükmüştü. İstanbul’a taşındık, nenem artık yaşlanmaya da başlamıştı, kadıncağız ne yapsın yaban ellerde, erken çöktü, eve hapis olmuş mahkum gibi. 

İstanbul çok büyüktü, o zamanlarda da büyüktü, nenem yabancı diyarda konuşacak komşu bile bulamıyordu. Akraba ziyaretleri öyle çat kapı da olmuyordu. Hafta sonunu beklemek gerekiyordu. Hafta sonu gelse bile hangi akrabaya gidebilirsiniz ki, hem para lazımdı hem de akraba lazımdı gitmek için. 
Gerçi akraba da vardı ama kim kime dım dıma. 

Ben en çok dedemin üçüncü eşinden olan amcamı sevmezdim. Nasıl sevebilirim ki, bizim evde bir pazarları etli yemek olurdu, o da genelde tavuk olurdu, diğer 6 gün ne siz sorun ne ben söyleyeyim yoksulluk kol geziyordu, eve fare düşse açlıktan ölürdü, mercimek çorbasından, bulgur pilavından gına gelmişti. İçimiz dışımız çorba ve pilavdı. Annem yoksulluğumuzu gizlemek için, her pazara etli patatesli, patlıcanlı yemekler yapardı, amcam aşağı yukarı her pazar gelirdi, yenge senin de yemeklerin çok lezzetli derdi, güzel yerdi, içli köfteleri patlayıncaya kadar yuvarlardı. Babam amcamı severdi, bunlar çok yoksulluk çekti oğlum derdi, şimdi durumu iyi, sağolsun derdi. Sonra öğrendim ki amcam babama bazen harçlık verirmiş. Olsun ben yine de çok kızardım. 
“Anne etli yemekleri hafta içi yap, amcama çorba, makarna, pilav ver” derdim. Derdim de kim dinler beni, ben dediğimle kalırdım. 

Babam evi geçindirmek için çok sıkışırdı, 12 Eylül tüm her şeyini almıştı, ev kira, hayat pahalı, hiç birimizin mesleği de yoktu, yani hayat zordu. 

Babam bir gün neneme sordu, ana paran var mı, varsa ver de bir şeyler alalım, ben sana sonra veririm dedi. 

Sağolsun nenem çok vicdanlı kadındı, “Oğlum vallahi yok olursa kefen param olsun” derdi. Bir kış gecesi, hepimiz bir odada oturuyorduk tek o oda da 


soba vardı, kömürü de öyle harıl harıl yakamazdık, soba ısınsın yeter, hep battaniyeye sarılırdık. O gece. 
O kış gecesi, dışarıda ki, ayaz sokakta insanlar kaçışırken ben nenemin sedirinin altındaki bohçasını açıp tüm eşyalarını karıştırıyordum, nenem eşyalarının karıştırılmasını sevmezdi, olsun ben haylazlık yapacaktım ya en fazla iki terlik yerdim, öyle de olmadı, büyük bir şok ile karşılaştım, nenemin bohçasında bir tomar para buldum. Parayı aldım aile erkanının olduğu odaya götürdüm. Herkes şok, babam “Oğlum bu para ne” dedi, “Nerden buldun bunca parayı” dedi. Nenem hızlıca yatağına gitti ve tüm eşyalarının dağıtılmış olduğunu gördü ve hızlıca kızarak döndü, “O para benim” dedi. 

Babam çok kızmıştı hem bana hem de nenemin sakladığı bu paralara, “Ana sen nasıl bu kadar vicdansız olabildin. Sana kaç kere sordum. Durumumuz zor, varsa yardım et diye. Niye sakladın bunca parayı” diyerek azarlamıştı nenemi. 

Nenem “Oğlum o benim kefen param, ben ölürsem sen nasıl beni defin edecektin, ben bu parayı kendi kefenim için ayırdım” dedi ve evde hüzün havası hakim olurken göz yaşları usulca dökülmüştü. İşin en kötüsü de ne biliyor musunuz? Nenemin onca yıl biriktirdiği paraların çoğunun tedavülden kalkmış olması, kalan diğer paranın da enflasyon karşısında pula dönüşmüş olması, biriktirdiği bunca para bir hiç olarak kalmış yaşanılan açlık ise bu işin acısı olmuştu. 

Nenemi kaybettiğimizde ben çok uzaklardaydım, gidemedim, nenemi İstanbul’da defnettiler, toprağı bol olsun. 

Yıllar sonrası döndüğümde evde gözlerim hep nenemi arıyordu. Sanki saklambaç oynuyoruz ya, bir yerden çıkıp “sobe” diyecek. Yoktu, gitmişti. 
Anneme sordum nasıl olduğunu, ne yaptıklarını, “Oğlum” dedi, “Siz yoktunuz, çok sıkıştık, sağolsun akrabalar ve komşular yardımcı oldular dedi, çok üzülmüştüm, anne neden bizden bir şey istemediniz, biliyorsun ben gelemiyordum dedim, oğlum ne bileyim olsaydı gönderirdiniz diye düşündük, sizi de zor duruma koymak istemedik demişti ve ben o gün gecikmiş göz yaşlarımı hıçkırıklarla döküyordum... 
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ELEMANLAR ARANIYOR 


Etnik gıda sektöründe hizmet vermekte olan firmamıza daha önce bu atanlarda çalışmış, tecrübeli çalışma arkadaşları arıyoruz < Şoförler ISTonluk ehliyeti ve CPC kartı olan 

■ Ofis Elemanları: Microsoft Office ve muhasebe programlarında tecrübesi olan ve İyi derecede I ngilizce bilen 

■ Satış Elemanları: Daha önce satış bölümünde çalışmış,tecrübeli ve ehliyeti olan. 
Araç ve telefon işyeri tarafından sağlanacaktır. 

• Depo Elemanları 

Başvurmak isteyenlerin aşağıdaki telefonu aramalan ya da CVlerini aşağıdaki E-mail adresine yollamalan rica olunun_ 


As an ethnicfood industry firm, weare looking forexperienced workmates wkh a work history in these fields. 

• Drivers: A valid dnving licencethat shows they can drive vehides up to 18,000 Kg and a CPC licence. 

• Office Worker$: Experienced with Microsoft Office and accounting programs. 
Alsoa good level of English is required 

• Sales Assıstants: Workexpenence in sales department and a valîd dnving Ikence. Companycarand a mobile phone wlll be provided 

• VVarehouse Assistants 

Please contact us or send us your CV 


info@foodartuk.com 

0208 805 0088 


linit 3B, 55 Lodcfield Avenue, Brimsdown, Enfield, EN3 7PY 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I ngiltere’nin Leicester kentinde hafta sonu düzenlenen Kürt Kültür 
Festivalindeki ‘Ortadoğu’da Kürt kadın devrimi’ 
başlıklı atölyede çalışmasın¬ da HDP milletvekili Dilek 
Öcalan bir sunum yaptı. Kürt kadın mücadelesini tarihsel evreleriyle anlatan Öcalan’ın yaptığı sunumun tümünü sizler için yayınlıyoruz: 

Tarih boyunca ilk sömürgecilik, ilk hegemonya biçimleri kadının köleleştirilmesi üzerinden başlamıştır. Çünkü kadın yaşamın temel örgütleyici ve yönlendirici gücüdür. Bunun en temel kanıtı da insanlık tarihinin %98’lik bölümünü oluşturan doğal toplum süreci dediğimiz kadın eksenli yaşamın var olduğu dönemdir. 

Ana eksenli doğal toplumlarda eşitlikçi öz ön plandadır. Ancak erkek egemen akıl kadının yaratımlarına el koyarak bunu egemenlikli bir sisteme dönüştürmüştür. 5000 yıllık resmi uygarlık tarihi boyunca devletli hiyerarşik ve iktidarcı bir sistem inşa edilmiştir.(Bu süreç ise insanlık tarihinin %2’lik dönemine tekabül etmektedir) 

Bu haliyle ilk kölenin kadın olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili Sayın Öcalan’ın tespiti önemlidir; Kadınlar için “Kadın, gericiliğin ve köleciliğin ilk ve köklü ezilen sınıfı, ulusu ve cinsidir ” demiştir. 

Doğanın talan edilmesinden, halkların ezilmesine kadar gelişen sürecin kadının sömürülmesiyle başladığını net olarak ifade edebiliriz. Bu bağlamda Ekolojik sorunlardan tutalım, doğanın tahribatına, bir avuç şirketin tüm insanlığı ezmesine, nükleer silah tehlikesinden birçok tarihsel ve toplumsal değerin tüketilmesine kadar gelişen süreç erkek egemenlikli zihniyetin ürünüdür. 

Bu bağlamda cins çelişkisi en temel çelişkidir. 
Dolayısıyla kadın hareketlerinin mücadelesi salt bir cinsin özgürlüğünün de ötesinde toplumsal özgürlüğün temel dinamiğidir. 

Erkek egemenlikli süreçle birlikte kadınların tamamen boyun eğdiğini sustuğunu söylemek doğru olmayacaktır. 5000 yıllık erkek egemenlikli sistemin ilk oluşma aşamasından bu güne kadar sürekli mücadele etmiş ve direnmiştir. Son iki yüzyıllık feminist mücadele süreciyle tam anlamıyla örgütlü hale gelen kadın hareketlerinin bugüne ulaşan güçlü mirasları vardır. 

Kürt Kadınlarının mücadele tarihi; 

Mezopotamya toprakları ana eksenli doğal toplum sürecinin ilk yaşandığı ve inşa edildiği yerlerken yine erkek egemen zihniyetin tüm bu kazanımları ortadan kaldırarak devletli sınıflı ve sömürüye dayalı bir sistemin yaratıldığı ilk yerlerdir de. Bu nedenle sömürüye ve eril zihniyete karşı en köklü mücadelenin de yine bu topraklarda yaşanması kuşkusuz tesadüfi olmamıştır. 

Bu bölgenin yerleşik en eski halklarından biri olan Kürtler, yüzlerce yıldır kendi öz kimlikleriyle kültürleriyle yaşama mücadelesi içindeler. Kürt kadınları yüzlerce yıllık bu mücadelelerde önemli ölçüde varlık göstermişlerdir. 

Ancak son kırk yıllık mücadele tarihinde kadınlar kendi kimlikleriyle özgün, özerk bir örgütlü güce kavuşmuştur. Bunda temel rol kuşkusuz Sayın Öcalan’a aittir. Öyle ki özgürlük mücadelesinin ilk 


süreçlerinden itibaren cinslerin özgürleştirilmesi sorununun ertelenecek bir mesele olmadığını, bunun mücadelenin temeli olarak ele alınması gerektiğini ifade etmiştir. Bu anlamıyla şimdiye kadar dünyada gelişen devrim hareketlerinden farklılaşmıştır. Cins mücadelesini devrim sonrasına bırakan bir anlayışta olunmamıştır. “Cinsin kurtuluşu, ulusun ve sınıfın kurtuluşundan daha değerlidir” . tespiti bunun en açık ifadesidir. 

Kürt kadınları, kadın kurtuluş ideolojisi temelin¬ de iki cinsin ortak iradesine dayalı; doğaya yabancılaşmamış, özgür iradeyi, ortak üretimi ve paylaşımı esas alan bir sistemi hedeflemektedir. Bunun için en başta beş bin yıllık sınıflı toplum tarihinde öncelikle varlığını yaratabilmesi ve yazılmamış kadının tarihini yazabilmesi gerekmektedir. 

Kırk yıllık Kürt özgürlük hareketi tarihinde kadınlar her alanda güçlü mücadeleler vermişlerdir. 
Cins bilincinin cins sevgisinin geliştirilmesinden bunun örgütlülüğe dönüşmesine kadar süre gelen bu süreçte bedeller de vermişlerdir. 

Siyaset alanında ilk olarak siyasal parti içinde komisyonlaşmayla başlanmış ardından yine Kadın kurtuluş ideolojisin geliştirilmesiyle beraber Hadep sürecinde kadın kollaşmasıyla devam edilmiştir. 

2000Ti yıllarla beraber Demokratik Özgür Kadın Hareketi olarak özgün özerk örgütlenmeye gidilmiştir. Bu süreçte birçok kadın derneği, kadın kültür merkezi kadın dayanışma merkezleri kurulmuştur. 

Türkiye kadın hareketiyle ortak mücadeleler yürütülmüş ortak platformlar kurulmuştur. Kadın cinayetlerinde yaşamını yitirmiş kadınların cenazelerini yine kadınların sahiplenmesi aslında hareketin toplumsal değer yargılarına karşı da erkek egemenliğiyle hesaplaşma sürecine girdiğini göstermiştir. 
Yine toplumsal barışın inşa edilmesi için oluşan kadınların oluşturduğu platformlar ve Barış anneleri inisiyatifinin kurumsallaşması da çok değerli pratikler olmuştur. 

KJA 

Kadın hareketinin sosyal, siyasal, kültürel, basın-yayın, ekonomi alanlarında mücadelesinin, iradesinin gelişmesi süreci sonrasında ise Demokratik Özgür Kadın Hareketi kendini KJA adıyla tüm kadınların bir çatı örgütü olarak örgütlemesine evrilmiştir. Tüm karma ve özgün kurumlardaki her alandaki kadınların çatı örgütlenmesi olan KJA gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kadınlarla buluşmuş dayanışma ve ortaklaşmayı sağlamış bir örgütlenme modeli olmuştur. Ancak AKP hükümetinin OH AL sonrası çıkardığı KHK’larla kapattığı birçok kadın kurumunun arasında KJA’da vardır. KJA’nın kapanması ardından kurulan TJA ile çalışmalara devam edilmektedir. 

Kürt kadın hareketinin yerel yönetimlerde ki mücadele geleneği; 

1999Tara kadar gitmektedir. Yerel yönetimlerde 3 
kadın Belediye Başkanıyla başlayıp %25’lik kadın kotasını daha sonra ise %40 kadın kotası uygulamasına evrilmiştir. Bu kotadan yararlanacak kadınları da kadın örgütlenmesinin kendisi belirlemekteydi. 
En son olarak ise dünyada bir ilk olarak Yerel yönetimlerde Eş Başkanlık sistemine geçilmiştir. Böylece 
103 DBP belediyesinde eşit temsiliyet gereği kadın 
eş başkanlar yer almıştır. Yine Belediyelerde kadın meclisleri kurulmuş, Kadın Politikaları müdürlükle¬ 


ri oluşturularak bu müdürlükler kapsamında Eğitim, Ekonomi ve şiddetle mücadele birimleri açılmıştır. 

Eş Başkanlık; 

Eş başkanlık sistemi Türkiye’de ilk olarak DTP’de 
2005 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Yerel yönetimlerde ise dünyada bir ilk olarak 2014’de seçilen DBP belediyelerinde pratiğe geçirilmiştir. 

Toplumun yarısını oluşturan kadınların yaşamın bütün alanlarında eşit temsil edilmesi gerekliliğinden hareketle Eşbaşkanlık Sistemi çok uzun soluklu cins mücadelesinin sonucu olarak ortaya çıkmış, bedeller ödenerek uygulamaya geçirilmiş ve toplum nezdinde de karşılığı olan ve kabul görmüş bir uygulamadır. 

Radikal demokrasi hamlesi olan Eş başkanlık sistemi ile kadının siyasette eşit düzeyde temsilini ve politik dönüştürücü gücünü sağlamak amaçlanmaktadır. Kadını, siyasetin aktif öznesi kılmaya dönük önemli bir başarıdır. 

Eş başkanlık ile amaçlanan iktidarı, tahakkümü paylaşmak değildir. Yani ne koltuk ne iktidar ne de yetki paylaşılıyor. Bu sistem yönetim işini bir iktidar alanı olmaktan çıkararak toplumsal özüne uygun bir ortaklaşma, paylaşma, ortak akıl üretme alanı haline getirmeyi amaçlıyor. Bu sistem yatay örgütlenmenin teminatıdır.Merkezi hiyerarşik ve tek merkezden çıkan kararlara karşı eş banlık sistemini besleyen bu sistemin meclisleşmeler komünler önemli ayaklarıdır. 

Mevcut iktidar faşizan uygulamalarına ilk olarak büyük bir mücadele ve emek sonucunda hayata geçirilen, kadın mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olan Eş başkanlık Sistemine yönelmiştir. 
Bu yönelim Belediyelerde başlatılan Eş başkanlık sistemine karşı yasal olmadığı gerekçesiyle davalar açılmasıyla başlamış daha sonra parti ve belediye eş başkanlarının tutuklanmasıyla devam etmiştir. 

Kürt hareketi geleneğinden gelen siyasi partilerin Türkiye Parlamentosunda ki kadın temsiliyetleri; 

her dönem diğer siyasi oluşumların temsiliyet 


oranlarına göre çok önde olmuştur. Yine meclise giren kadın vekiller Türkiye kadın hareketiyle de ortaklaşarak kadın lehine birçok yasanın çıkarılmasını yine birçoğunun kaldırılmasına öncülük etmişlerdir. 

HDP ve Kadın Meclisi; 

Siyaset kadına yönelik ayrımcılığın doğrudan görüldüğü, kadınların dışlandığı erkek egemen bir alandır. Türkiye siyasetteki bu cinsiyet ayrımcılığının en keskin ve en yoğun olduğu ülkelerin başında gelmektedir. 

Kadının iradesinin ve sözünün kendisinden çalındığı böylesi bir siyaset ortamı, kadın üzerine her türlü sözün söylendiği eril, tekçi ve antidemokratik bir mekanizmaya dönüşmüştür. Bu baskıcı ve antidemokratik yapı, toplumun güncel ihtiyaçlarına cevap vermek yerine, mevcut sorunların ağırlaşmasına ve yeni sorunların üretilmesine neden olmaktadır. 

Bugün parlamentodaki kadın temsiliyeti, Türkiye tarihinin en yüksek oranı olmasına rağmen, 550 milletvekilinden yalnızca 79’unun kadın olması kadının siyasetten dışlanmışlığının en net göstergesidir. 

Halkların Demokratik Partisi olarak, erkek egemen siyaset tarzına karşı, kadının tüm karar ve temsil süreçlerine eşit ve aktif katılımını sağlayacak, özgünlüğünü ve farklılığını açığa çıkaracak kadın özgürlükçü bir siyaset tarzını geliştirmenin mücadelesini veriyoruz. Politik alanı kadın özgürlüğünü esas alacak şekilde yeniden inşa ettik. 

Politik kazanımlar kalıcılaşmadan toplumsal kazanmaların kalıcı olamayacağının inancı ile kadın kotalarıyla başladığımız yolumuza, kadın özgürlük mücadelesinin en somut ve en önemli başarılarından biri olan, radikal demokrasi hamlemiz Eş başkanlık sistemini uygulamaktayız. 

HDP Kadın Meclisi 

iktidarcı ve tekelci bir erkek alanı olarak kurgulanan siyaseti dönüştürmeyi, demokratikleştirmeyi, kadınların siyasete katılımını artırmayı, siyaseti toplumsallaştırmayı amaçlamaktadır. Cins bilincini geliştirerek kadının iradesini ve alternatif siyasetini açığa çıkararak Yürütülen ataerkil siyasete karşı kendi gündemini belirleyerek siyasete doğrultu vermektedir. 

HDP kadın yapımız mahallelerde, ilçelerde, iller¬ de ve Genel Merkezde meclisler tarzında örgütlenir. 
Yatay, doğrudan demokrasi esasına dayalı özgün özerk kadın alanları olan Meclislerimiz; Kadınların kendi yaşamları üzerinde söz ve karar sahibi olmasını sağlayacak, öz iradesini açığa çıkaracak doğrudan politika yapma mekanizma ve araçlarını geliştirmektedir. 

HDP’nin her kademesinde eşit temsil, eşit yetki ve sorumluluk ilkeleri, eş başkanlık ve eş sözcülük geçerlidir. 

HDP Kadın Meclisi; kadına yönelik her türlü şiddete karşı politika üretme ve aktif mücadele yürütmeyi, kadınların kendi öz savunmalarını örgütlemesini destekleyen çalışmalar yapmayı, erkek egemen ayrıştırıcı milliyetçi, ırkçı, cinsiyetçi ve militarist politikalara karşı mücadele yürütmeyi esas almaktadır. Bütün bunları yaparken ülke ve dünya ölçeğinde kadın dayanışmasını büyütmeyi de çok önemsemektedir. 

HDP’de kadınlarla ilgili bütün kararlar kadın yapısı ve meclisleri tarafından alınır. HDP’deki bütün kadınlar kadın meclislerinin doğal üyesidir. Ancak işin sürükleyicisi sadece kadın çalışması yürüten arkadaşlarımızdan oluşan, tek önceliği kadın çalışması olan özgün kadın meclisleridir. 

Kongre ve genel seçimlerdeki kadın adayları kadınlar belirler. Kadınlar hem karma hem de kadın seçim koordinasyonlarında yer alır. Kadınlarla ilgili disiplin konularında Disiplin Kurulunun kadın üyeleri yetkilidir. 

Parlamentodaki 22 kadın vekilimizin oluşturduğu kendi sözcülerine sahip bir kadın parlamento grubumuz da vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhuriyet tarihinden beri ilk defa bir Kadın Meclisi Grubu kurulmuştur. 

HDP Kadın Meclisi hem karma hem de özgün alanda çalışmalarını alan komisyonları aracılığıyla yürütür. Bunlar; Örgütlenme, eğitim, diplomasi, basın, hukuk, mali, Komisyonlarıdır. Sonuç olarak şunu net olarak söyleyebiliriz ki; HDP bir kadın partisidir! 

AKP ve 15 yıllık uygulamaları kadın kazanımlarını yok etmeye yöneliktir; 

Türkiye cinsiyet ayrımcılığının ve buna bağlı olarak gelişen her türlü şiddetin, eşitsizliğin, hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı ülkelerdendir. AKP hükümetinin cinsiyetçiliği ve milliyetçiliği besleyen tekçi ideolojisi de her geçen gün bu ayrımcılığı derinleştirmektedir. 

AKP hükümeti döneminde cinsiyet ayrımcılığının ve kadına yönelik her türlü şiddetin bırakın azalması daha da arttığını kanıtlayan pratiklerine ve verilere bakmak gerekirse; 

2002-2015 arasında 13 bin 928 kadın cinayeti gerçekleşmiş, kadına yönelik şiddetl400, kadınlara 


yönelik cinsel taciz yüzde 449 artmıştır. Bir yandan tecavüz ve istismar yasallaştırılmaya çalışılırken, diğer yandan cezasızlık politikaları ve iktidarın cinsiyetçi nefret söylemleriyle evde, sokakta, iş yerlerinde kadınların yaşam alanları daraltılmıştır.Kadın kimliğini değersizleştiren erkekliği yücelten kavramlar ve söylemler artarak devam etmiştir.Recep TayyipErdoğan’ın başbakan olduğu dönemde sarf ettiği, “Ben kadın-erkek eşitliğine inanmıyorum” sözleri bunlardan sadece bir örnektir. 

2011 yılında Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın isminden kadın ismi silinerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına dönüştürülmüştür. Bakanlığın isminin değişmesiyle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre; aile meclisi kararıyla öldürülen kadınların sayısı yüzde 50 
artmıştır. 

Son iki yılda saldırılar arttı 

Hükümet içerisinde tek kadın Bakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmuştur. Erkek egemen zihniyetin ürünü cinsiyetçi dil siyasal, sosyal alanda gittikçe artmıştır. Mecliste cinsiyete yönelik bütçeleme faaliyeti yapılmamış, kadınların ve çocukların yararına olacak öneriler okunmadan reddedilmiş, Kadına yönelik artan şiddete ilişkin verilen araştırma önergeleri kabul edilmemiş ve bunun yerine sadece Aile bütünlüğünün sağlanması ve boşanma sebeplerinin araştırılması önerisi kabul edilerek komisyon kurulmuştur. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2016 yılı 
214 sayfalık Faaliyet raporunda önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirmediği görülmüştür. Tek başarılı olduğu konu 81 ilde mevlit okutmak olmuştur.Oysa sadece 2016 verilerine göre, 476 kız çocuğu cinsel istismara uğramış,455 kadın öldürülmüştür. 

Hem Kürdistan ve Türkiye’de, hem de Ortadoğu’da ırkçılık, milliyetçilik ve dinciliğin cinsiyetçilik eksenli bir politikayla kadınlara ve topluma karşı amansız saldırılarıyla karşı karşıya olduğumuz zorlu bir dönemdeyiz. 

Ülkemizde de diktatörlük heveslisi egemen milliyetçi-dinci-ırkçı koalisyon toplumu hizaya sokma politikalarını Kürt düşmanlığı ve cinsiyetçilik üzerinden örmektedir. Öncelikle kadın özgürlük politikalarını hedef almakta, kadın kimliğine, varlığına, bedenine, değerlerine ve mücadelesine saldırmaktadır 

Kürdistan’daki ablukalarda yaşamını yitiren 861 
kişiyle birlikte Temmuz 2015 tarihinden raporun yayınlandığı tarihe kadar 144’ü çocuk ve 113’ü kadın katledilmiştir 

Onlarca Kadın kurumu kapatıldı 

OH AL süreciyle birlikte, KHK Tarla yönetilen bir Türkiye gerçekliği ortaya çıkmıştır. On binlerce kişi tutuklanmış, işinden edilmiş, yüzlerce dernek, kadın kurumu, basın yayın kuruluşu ve televizyon kapatılmıştır. 


15 Temmuz Darbe girişimi sonrası ilan edilen 
OH AL kapsamında çıkarılan KHK Tarla kadın ve çocuk alanında derneklerin tümü kapatılmıştır. 
Özellikle kadına yönelik şiddetle mücadele için etkili ve işlevsel uygulamaları gerçekleştiren politik mücadeleyi güçlendiren kadın kurumlan kapatılmıştır. 

(Mühür vurulan kadın kuramlarının bazıları; Adıyaman Kadın Yaşam Derneği, ANKA Kadın Araştırma Derneği, Bursa Panayır Kadın Dayanışma Derneği, Gökkuşağı Kadın Derneği, KongreyaJinen Azad, Muş Kadın Çatısı Derneği, Van Kadın Derneği, Ceren Kadın Derneği’) 

Halkın iradesiyle seçilmiş DBP belediyelerinin 89’una kayyum atanmış, belediye eş başkanları tutuklanmıştır. Şuan hala 83 belediye eş başkanı ki bunun 32’si kadın eş başkanlardır hala tutuklu bulunmaktadır. 

Demokratik Bölgeler Partisi’ne (DBP) bağlı belediyelere atanan kayyumların ilk hedefi kadın kurumlan olmuştur. Kayyumlar şu ana dek 52 kadın kurumunu kapatmıştır. Bu kurumlar arasında sığınaklar ve kadınlara hukuki ve psikolojik destek veren danışma merkezleri de bulunmaktadır. 

Aynı zamanda atanan kayyumlar ilk olarak kadın politikaları müdürlükleri ve buna bağlı eğitim, ekonomi ve şiddetle mücadele birimlerini kapatmıştır. 
İstisnai olarak kalan müdürlüklerin bulunduğu belediyelerde vardır. Ancak buradaki müdürlüklere erkekler atanmıştır. 

HDP Eş genel başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile birlikte halen 11 Milletvekilimiz tutuklu bulunmaktadır. Tüm milletvekillerimiz hakkında fezlekeler hazırlanmış birden fazla dava açılmıştır. Eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ başta bir kadın olması eş başkan olması ve Türkiyeli bir sosyalist olması hasabiyle hedef seçilmiş adeta öç alırcasına iktidar tarafından cezalandırılmaya çalışılmaktadır. Figen Yüksekdağ’ın aynı zamanda hiçbir hukuki dayanağı olmayan bir yöntemle Eşbaşkanlığı da düşürülmüştür. 
Birçok HDP DBP üye ve yöneticimiz cezaevlerindedir 

Rojava kadın devrimi; 

Sayın Öcalan’ında belirttiği gibi “Hazineler kaybedildikleri yerlerde aranır.” 

Mezopotamya toprakları ana eksenli doğal toplum sürecinin ilk yaşandığı ve inşa edildiği yerdir. Bu ana soylu sistemde adalet ve barış hâkimdir ve birçok bilimsel buluşun temelleri¬ nin atıldığı neolitik bu topraklarda gelişmiştir. 
Bu topraklar aynı zamanda erkek egemen zihniyetin tüm bu kazanmaları ortadan kaldırarak devletli sınıflı ve sömürüye dayalı bir sistemin yaratıldığı ilk yerlerdir de. 

Bu gün bir kadın devrimi olan Rojava Devrimi de özgürlüğünün kaybettirildiği topraklarda özgür yaşamı inşa ediyor Demokratik Ulus projesi hayata geçiriliyor. Ortadoğu’da halkları, inançları katleden, kadınlara tecavüz eden, köle pazarlarında satan, tarihi değerleri yok eden IŞİD’e karşı eşsiz bir mücadele verildi ve verilmeye devam ediyor. 


Rojava’da “din, dil, ırk, inanç, mezhep ve cinsiyet ayrımının olmadığı, eşit ve ekolojik bir toplumda adalet, özgürlük ve demokrasinin tesisi; çoğulcu, özgün ve ortak yaşam değerlerine kavuşması için; Kadın haklarına saygı ve çocuk ile kadınların haklarının kökleşmesi için; yeni bir toplumsal sözleşme yapıldı, yeni bir yaşam inşa edildi. Bu anlamda bu deneyim başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyaya örnek teşkil edecektir. 

Rojava’da kadınlar hem yeni bir yaşamın inşasın¬ da, hem de IŞİD’e karşı direnişte öncü rolü oynadılar Rojava’da yaşanan gelişmelerin “Kadın Devrimi” olarak nitelendirilmesinin temel sebebi de budur. 
Yani kadınların bütün toplumsal, siyasal ve askeri örgütlenmeler içerisinde aktif olarak yer almalarıdır. 

Kadınlar Rojava’da direnerek devrime dahil olurken, toplumsal, siyasi ve ekonomik sorunlarını savaş sonrası çözüme ertelemiyor; kadın kurtuluşu-özgürlüğü için örgütsel mekanizmalar kurup kadın devrimini gerçekleştiriyor. 

Hem savaşta hem toplumsal inşada, meclislerde, akademilerde her yerde kadınlar direnişleriyle sadece Rojava’yı değil neredeyse bir dünyayı etkilediler. 
Ve barbar insanlık düşmanı çeteler karşısında zafer kazandılar. 

Rojava’da kadınlar haklarını elde etmek ve korumak amacıyla; MalaJinan (Kadın Evleri) ile NavendaZanist û PerwedehiyaJinan (Kadın Eğitim ve Bilim Merkezleri) kuramlarını inşa etmiştir. 
Rojava’nm her yerinde sadece kadınlardan oluşan mahalle ve köy komünleri kurulmuştur. Kadın Komünlerinde komün üyelerinin kişisel ve toplumsal sorunlarının çözülmesi için çeşitli mekanizmalar oluşturulmuştur. Komün üyelerine komünlere bağlı kooperatiflerde iş imkanı sağlama, sağlık ve psikolo¬ ji alanlarında eğitim devreleri düzenleme ve komün üyelerinin kendilerini koruyabilmeleri için temel savunma eğitimleri verme bu komünlerin temel faaliyetleridir. 

Rojavada komünlerin kurulmasıyla beraber, halk belediyeleri ve meclisleri komünlerle ortak çalışmaya başlamıştır. Eş başkanlık sistemi uygulanan halk belediyelerinde hizmet komitelerinin tamamında kadın çalışanlar yer almaktadır. 

Ayrıca, Rojava’da kadına uygulanan cins-sınıf-ulus soykırımının kadın aklıyla çözülmesi ve kadın eksenli yaşam tarzının farkının ortaya konulması hedefiyle Jinwar (Kadın Yerleşim Yeri) adında bir kadın köy inşa edildi. 

Rojava Anayasasında “Kadın toplumsal, siyasi, ekonomik, kültürel ve yaşamın tüm alanlarına katılma ve örgütlenme hakkına sahiptir. Ayrıca cinsler arası tüm ayrımcılık ortadan kaldırılacak” maddesi yer almaktadır. 

Rojava’da kadın örgütsel mekanizmalarının inşası, kadınların kendi kaderlerini erkeklere ya da Rojava Demokratik Özerk Yönetimi’nin inisiyatifine bırakmadan yaşamın her alanına aktif olarak katılmayı ve karar alma süreçlerine eşit bir şekilde ortak olmayı benimsediklerinin göstergesidir. 
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Tony Blaır’ı 


Talebi 

Reddedildi. 


E ski Başbakan Tony Blair’ın ülkesini Irak Savaşı’na dahil ettiği için İngiltere’de yargılanması talebiyle eski bir Iraklı generalin yaptığı başvuru geri çevrildi. Blair, Chilcot Raporu’nda kusurlu bulunmuştu. 

ABD liderliğinde Irak’ın eski devlet başkanı Saddam Hüseyin’i devirmek üzere 2003 yılında başlatılan işgale dahil olduğu gerekçesiyle eski başbakan Tony Blair hakkındaki suç duyurusu İngiliz mahkemesinde reddedildi. 

Eski bir Iraklı general olan Abdülvahid Şannan el Rabat’ın, Blair ve dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw ve Başsavcı Peter Goldsmith’in “saldırganlık suçu” işledikleri gerekçesiyle avukatları aracılığıyla Yüksek Mahkeme’ye yaptığı başvuru geri çevrildi. 

Kasım 2016’da alt mahkeme tarafından bir üst mahkemeye sevk edilen başvuru, Yüksek Mahke¬ 


me’den iki yargıcın olumsuz kararı ile işleme konmadı. Karara gerekçe olarak işlendiği iddia edilen suçun İngiltere kanunlarında bulunmaması sebebiy¬ le suç teşkil etmemesi ve intikal etmesi durumunda Yargıtay tarafından da reddedilecek olması gösteril¬ di. 

"Suçun uluslararası hukuk boyutunda olduğu kabul edildi" 

Yüksek Mahkeme yargıçları “saldırganlık suçu” olarak tabir edilen ve bir devletin, Birleşmiş Milletler Şartı’ndaki gerekli unsurları gözetmeden başka bir devlete karşı silah kullanması olarak belirtilen suçun sadece uluslararası hukuk prensiplerinde bulunduğunu ve uluslararası hukuk boyutunda bir suç işlendiğini kabul etti. 

Ancak yargıçlar suçun işlendiği iddia edilen dönem itibarıyla ülkenin kanunlarında “saldırganlık 


suçu” diye bir kavramın bulunmamasından dolayı İngiltere’de suç teşkil edemeyeceği hükmünde bulundu. 

Chilcot Raporu 

Kamuoyunda Chilcot Raporu olarak bilinen ve Irak Savaşı öncesinde İngiltere’nin ABD’nin müttehği olarak işgale katılmasının perde arkasını araştıran resmi Irak Soruşturması 2016 yılında yayınlanmış ve dönemin Blair hükümetini birçok yönden kusurlu bulmuştu. 

Rabat’ın avukatları, raporun bulgularında yer alan, Blair hükümetinin “doğrulanmamış” istihbaratı “kesinmiş” gibi göstererek tüm barışçıl yolları tüketmeden Irak’ın işgaline zemin hazırlamak gerekçesiyle eski Başbakan’m yargılanması gerektiğini savunuyor. 

Raporun yayınlanmasının ardından Blair bir açık¬ 


lama yaparak “planlama ve uygulama süreçlerindeki hataları” kabul etmiş, ancak aynı şartlar bugün olsa yine aynı kararı alacağını söylemişti. 

Yüksek Mahkeme’yi protesto eden Rabat’ın avukatları pazartesi günü yazılı bir açıklama yaparak kararın, “küresel güvensizlikte yaşadığımız bu zamanlarda tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini” söyledi. 

11 Eylül 2001’de ABD’de gerçekleştirilen saldırıların akabinde dönemin ABD Başkanı George W. 
Bush, El Kaide’ye destek verdiği gerekçesiyle uluslararası bir koalisyon ile önce Afganistan’ı ve sonrasında Irak’ı işgal etmişti. 

Irak Savaşı’na muharip güçlerle destek olan İngiltere savaşa toplamda 45 bin asker göndermişti. 
Chilcot Raporu, Blair hükümetinin eksik istihbarat ile ve masadaki tüm seçenekler tüketilmeden savaşa girdiği sonucuna varmıştı. 
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Hepimiz Kardeşiz 

Ali Duran Topuz - Gazeteduvar 

İnsan hakları aktivistlerini “ajan” gören İdeolojiler yaygındır. Fakat o aktivistlerin faaliyetlerinden vaktiyle çok yararlanan, o faaliyetleri öven iktidarın o alanı kapatmaya yönelmesi ne anlama gelir? 
Konu hukuk değil siyaset. İktidar, 12 Eylül’ün Batıklara tekliflni tekrar ediyor: Ekonomik çıkarlarınızı güvenceye alalım, siyasi çıkarlarımızı güvenceye alın. Kârlarınıza karşılık sürekli iktidar. 

İnsan hakları aktivistleri hangi “terör örgütünden tutuklandı? Bilmiyoruz. Ne fark eder? 
Yeni Türkiye, bir parti devleti niteliğine bürünüyor giderek. Bu da yurttaşları “iktidar partisinden olanlar” ve “olmayanlar” diye ayırmaya dayalı bir stratejiyle yürüyor: İktidardan olmayanlar, terör partisindendir. Bitti. 

Partizanlığın ulaşacağı uçlardan birinin içinden geçiyoruz. Esasen FETÖ adı verilen yapı da özellik- li (bürokrasinin sadece alm secdeye değmişlerden oluşturulması) bir partizan anlayış nedeniyle devlette güçlenmişti. 

“İnsan hakları” kavramının 12 Eylül sonrası dönüşümlerde oynadığı role geçmeden, tek tipin gündeme getirildiği konuşmanın öğelerini hatırlamak yararlı: “Bizim arkamızda da binlerce yıllık 
devlet geleneğimiz var. (...) Bizim arkamızda 1400 
yıllık bir medeniyet birikimi var.” 

Biliyoruz: Türk-lslam sentezi. 12 Eylül ideolojisi. 
Eşittir Guantanamo? Masal girizgâhı gibi, az gittik uz gittik dere tepe düz gittik, bir de baktık ki arpa boyu yol gitmişiz. 

Sentez malum, çok “yerli ve milli”dir de: Soğuk Savaş yıllarında Atlantik ittifakının, yani NA-TO’nun tesviyesinden çıkma anti komünist İslamcılık (Hira Dağı kadar Müslüman) ve aynı tornamn yapışık ikiz mamulü (Tanrı Dağı kadar Türk) milüyetçilikLe harmanlanması. “Kenan paşa ölmedi, yaşıyor, savaşıyor” diyesi geliyor insamn. 

13 Eylül ve insan haklan 

Artık “insan hakları” öyküsüne dönebiliriz: 12 
Eylül günlerindeki toplama merkezlerinin, karakolların, kışlaların ve cezaevlerinin kapılarında bir nüfus toplamyordu. Medyada görünmeseler de vardılar: İçeride tutulanların yakınları. 

Akraba ve yoldaşlarının akıbetini merak ediyor, cuntanın kastettiği kaderlerini değiştirmeye çalışıyorlardı. “Hak” kavramı öldürülmüş, üstüne “huzur güven ortamı” manşetli kararname serilmişti. Sadece zindanlar değil, mahkemeler de “taş duvar, kör pencere” ile tezyin edilmişti. Bu “yakınlar”, uzun süre görünmez kaldılar. Belki İlk olarak 1982’de Taksim Meydam’nda 15 kişilik bir grup “haber” oldu. İşkenceyi duyurmaya çalışıyorlardı. 
Tutuklu (kullandıkları ve hiç de haksız olmayan ifadeleriyle tutsak) aileleri olarak bir dayamşma ağı oluşturmuşlardı. Cunta iktidarı sivillere devrettikten bir yıl sonra, 1984’te tek tip meselesi patladı. Metris’te kalan, Devrimci Sol ve TİKB örgütlerinden yargılananlar açlık grevi başlattı. Dört kişi yaşamım yitirdi. 

3 Eylül 1986’da resmen kurulan TAYAD, Metristeki açlık greviyle iyice duyulur-görülür haLe gelmişti. Elbette medyaya göre onlar da içerdekiler gibi “anarşist”ti; huzur ve güven için yapılan işleri beğenmeyen herkes gibi. Kenan Evren Türkiyesi de Tayyip Erdoğan Türkiyesi gibi Bush Türkiyesiydi: “Ya bizdensin ya onlardan.” “Hak” kavramım kullanmak için önce devletin ilan ettiği haksızlıklara boyun eğmek gerekir bu Türkiye’de. Yurttaş, önce “özde yurttaş” olduğunu kanıtlamaLıdır: Nürnberg yasaları... 

İki dernek, bir mahkeme 

TAYADTn resmi kuruluşundan iki hafta kadar gün önce, “insan hakları” kavramı kaçınılmaz biçimde medyatikLeşti. Çünkü bu kez çoğu ünlü hukukçu, hekim, mühendis ve yazarlardan oluşan 98 
kişi İnsan Hakları Derneği’ni kurdu; 17 Temmuz 1986’da. TAYAD’dan farklı olarak dernekte “tutuklu hükümlü yakını” olmayanlar ciddi bir sayıya tekabül ediyordu. Hak mücadelesi, mağdur kümelerin dışına doğru genişliyordu. 
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Yanınız Terörist 


Türkiye bir yıl sonra 1987’de İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını kabul etmekle, “insan haklarına saygı” konusunda adım atıyordu. (Elbette bu adım hak mücadelesi verenlerin işlerini hiç kolaylaştırmadı.) Bugün “ajan, casus, terör” denilerek derdest edilen aktivistlerin de yetiştiği iki yönlü bir gelişim resmen başladı. “İnsan hakları” kavramını, liberal Avrupa kavram ve kurumlan çerçevesinde demokrasi oluşumu için meşru alan olarak görenlerin arasına artık “devlet” de katılmıştı. 

Bugün hedefteki insan hakları aktivistleri, bugünün iktidarının bir zamanlar büyük başarı diye sattığı AB tam üyelik müzakerecisi olma sürecinde “başarı” denilen ne varsa onu sağlama konusunda harcanan can ve emeklerin açtığı alan içinde çalıştı. Bugünkü iktidar bu mücadelelerden çok yararlandı. Bu çalışmalar BM ve AB protokolleri korumasında. Devlet bu koruma yükümlülüğünü kabul etmiş durumda. Şimdi niye “ajan” oldular? 


Emperyalizmin ajanları 9 

İnsan hakları aktivistlerinin “Batı emperyalizminin ajanları” olduğu fikri, Türkiye’de kendisini milliyetçi, İslamcı ya da hatta sol-sosyaList olarak tanımlayan kimi kişi ve gruplar içinde yaygındır. Bu ideolojiler, Batı yönetici güçlerinin “insan hakları” ve “demokrasi” kavramlarını Afganistan, Irak, Libya ve Suriye’de olduğu gibi kendi emperyal hedeflerine ulaşmak için elma şekeri olarak kullandıkları gözlemini, “insan hakları” ve “demokrasi” kavramlarının küllen reddi ve o alanda çalışanla,rm dışlanması için yeterli görür. Elbette karşı ucu da var: Batılı yöneticiler için de “Batılı olmayan” yerlerde insan hakları ve demokrasi, kendi çıkarlarının yol haritalarına göre öne çıkarılır ya da göz ardı edilir. Misal, 12 Eylül. 

İdeolojisi, kadroları ve uygulamalarıyla 12 Eylül, Avrupa ve NATO cenahında hiç de “hedef’ alınmamıştı esasen; ekonomik çıkarlarma halel gelmiyordu ya niye ses etsinler? 24 Ocak (neo-liberaliz- me uyum süreci) tıkır tıkır işliyordu. Mc Donalds, 1986’da (artık olmayan Yugoslavya ve sıkıntıdan sıkıntıya koşmasıyla ünlü Arjantin’le aynı yıl) açılışım yapmıştı. Ne izdihamdı ama! 

Meydan okuma değil teklif 

Şimdi “Yeni Türkiye”nin yönetici kadroları, AB/ NATO hattında bir teklifte bulunuyor aslında: İnsan hakları alanına yönelik takibatlar, idam ve tek tip ile birlikte, bu teklifin içeriğini netleştiriyor. 
Takibatın, 7 Temmuz’da Almanya’da yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı G20 zirvesinden iki gün önce başlatılması boşuna değil. 

“Daha önce (12 Eylül’de) kabıfilenmiştiniz, şimdi de kabullenin, biz (DTO emirleri ve Maastricht kriterleri de denilen) ekonomik politikalarda sizlere güçlük çıkarmayız, generallerin 24 Ocak kararlarına sadık kaldığı gibi. Özetle, Mc Donalds kapanmaz. Mercedes, Vosvagen uçar gider. Fakat (Kopenhag kriterleri de denilen) hak hukuk meselelerinde aynı gemide olmayız; dağ gibi duracağız orada, Tanrı ve Hira (pardon, önce Hira) dağları gibi. Çünkü demokrasi, iktidarımızın değişmesi demek. 7 Haziran seçimleri gibi. (Merkel o zaman niye koşa koşa gelmişti sahi?) 

Hasılı, Türkiye son hamlesiyle, 1987’de (İHAM’a bireysel başvuru hakkını kabul ederek) görünür biçimde girdiği yoldan tamamen çıkmaya dayalı bir pazarlık yürütüyor. Aktivistlere açılan davaların (Orhan Gazi Ertekin’in deyimiyle) “milli yargı” döneminin tüm erdemlerini taşıması, yani sıfır hukuk, maksimum siyasetle yürümesi boşuna değil. İHAM’m son üç yıldır bu iktidarın uygulamalarına kafasını çevirmesi de boşuna değil. 

AB şekeri kullanılarak yürünen yolun sonunda elde edilen iktidar, Batkıların ağız tadım kaçırmayacak şekilde devam edecekse, “insan hakları” filan araya girmesin, diyor Türkiye. Batı’mn tekniğini (maksimum sömürü, maksimum eşitsizlik) alıyoruz, hukukunu almıyoruz. Böyle daha iyi dönüyor çark. 12 Eylül’de oldu, bir daha niye olmasın? 
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Warguherîn / Heskîf 


Selmet Güler 

G ora qube ya Zeynel Beg edî ne li war e. 
Fena kesekî ji cihe xwe bûyî biyaniye cihe nû ye. Warguherîn rast e gelo? Kesayeta kesan bi derdora xwe, bi atmosfera derdore bi demeke direj û fireh digihîje û dibe xwedî kesayet. Kesen ji cihen xwe ten kirin ango warguherî dibin, hem koka xwe, hem atmosfera xwe ya derdorîn ku ew bi kesayet kirine, winda dikin. 

Xwewindakirin çendî ji bo mirovan te bikaranîn, mirov dikare ji bo bermahiyen dîrokî yen jicihbûyî jî bi kar bîne. Ji bo kesayete tişta herî zor û xeternak jiwarbûn e. Şadî, bextewarî û xwecihî pir girîng e ji bo kesan. Heta mirov dikare bibeje tişta herî sereke ye di jiyana mirovan de. 
Lewre jiwarbûn wek mirineke biçûk hatiye binavkirin di nava kurdan de. Le ev ne ji bo mirovan tene, ji bo hemû giyaneweran, çandan û tişten tekildarî çande dikare bike ve xeleke. 

Lewre di ve reze de mirov dikare tişten tekildarî çande wek kesayeta kesen bigiyan berde. 
Wekî mirovan tişten dîrokî jî li wargehen xwe bi kesayet dibin û bi wateya xwe ya derdorîn dikevin nava dîroke. Kesayeta bermahiyen dîrokî, di atmosfera mantiqa dema hatin çekirin de bi watedariya wext, çande wateyan li xwe bar dikin û di deme de dimeyin. 

Pediviya wext a bermahiyen dîrokî di xeleka dem, çand û çarçoveya atmosfera wargehan de te pe. Tişteyen dîrokî be çawa be dem û çand nabin, be cih û war jî nabin. Kevneyen bedîrok, beçand 


û becih fena kesekî beredayî, li çolan windayî ku wî ne war, ne el, ne jî nasname hey e. 

Kevneyen dîrokî di çarçoveya pediviya serdema wext de bi sedsalan şûn de ten xwendin û ten fehmkirin. Le ji bo ku ben şîrovekirin û bi awayekî rasterast ben rewakirin me pedivî bi se tiştan heye; dem, çand û war. Dem, bi nîşaneyen dîrokî yen serdema xwe te fehmkirin. Çand, bi îşareten folklorîk te fehmkirin. War, bi derdora xwe û atmosfera xwe ya erdnîgarî ku bi çanda derdore hatiye xemilandin, te nasîn. Dîrok, ger bi tekildariya nîşaneyen derdorîn ku bi folklore re hatiye hûnandin, warguherî bibe, giredana we ya bi dem û çande ve lawaz dibe, heta tüne jî dibe. Dîrok ku ji war bû, mîna ku kesan nasnameya xwe ya kesayetî winda kiribe. 

Bi qasî naskirina warcihî bermahiyen dîrokî bi dîroka xwe ten fehmkirin û nirxandin. Lewre wekî kesayeta mirov, bermahî jî bi tena sere xwe tera xwe û nasîna xwe nake. Bi giredana derdora xwe, mantiqa war û atmosfera deme re me tevî xwe dike, dibe serdema xwe ya hatiye çekirin û xwe bi me dide nasîn. 

Wekî nasîna mirovan bermahî jî bi kesayeta xwe ku bi deme, çande û wargehe hatiye pe û bi watedariya nasnameyî ku di nava deme, çande û war de diçe û te, em we dinasin. Lewre w e kî kesan her bermahî li ware xwe, li ser hîmen xwe, bi rayen xwe, bi reng û nîşaneyen xwe, bi çanda xwe, ya herî girîng bi derdore xwe baş e. Çimkî em wan bi serdema wan, ji çanda wan û bi derdora wan dikarin binasin. 


Amadekariyen Festîvala Çanda Kurd 


Festîvala Çanda Kurd a Navneteweyî, de 16’e îlone bi dirûşma “Azadî ji Serok Apo re, Statü ji Kurdistane re û Aştî ji Rojhilata Navîn re” li bajare Koln e Almanyaye were lidarxistin. 

Festîvala Çanda Kurd a Navneteweyî ku yekem car sala 1992’yan li bajare Bochum e Almanyaye hate lidarxistin û piştre her sal bi rengekî kevneşopî pek hat, de îsal cara 25’an roja 16’e îlone li bajare Koln e Almanyaye be lidarxistin. Festîvala ku çanda kurdî le te nasandin, çalakiya herî mezin û demdirej a kürden li Ewropaye ye. Festîvala ku salane bi qasî 100 hezar kes tev le dibin, îsal bi dirûşma “Azadî ji Serok Apo re, Statü ji Kurdistane re û Aştî ji Rojhilata Navîn re” te lidarxistin. Komîteya Amadekar a Festîvale daxuyaniyek da û ragihand ku festîval de li Deutzer Wefta Kolne be lidarxistin û dixwazin festîvaleke bicoş pek bînin. 

Di dewama daxuyaniya komîteya amadekar a festîvale de wiha hat gotin: “Şîara îsal a festîvala me, de ‘Ruhe Şoreşa Rojava û dilsoziya bi şehîden xwereveberiye Çiyager, Zerya û Mehmet Tûnç’ be. Sekna biserbilindî, bibiryar û werek a 


gele me ye li Rojava û parçeyen din en Kurdistane, venegera wan ji heviya rizgarî û azadiye, venegera ji jiyana birûmet, ji bo me çavkaniya herî mezin a cesarete ye.” Di daxuyaniye de tecrîda li ser Rebere Gele Kurd Abdullah Ocalan hat bibîrxistin û wiha hat gotin: “Di festîvale de ku em her sal daxwaza azadiya Serok Apo dikin, îsal jî em e heman dirûşme biqîrin. Levana tevlebûna festîvale te wateya tevlebûna li çalakiya azadiya ji bo Serok Apo. Her wiha de were wateya destekkirina Şoreşa Rojava û xwedîderketina li şehîden xwereveberiye.” 

Di daxuyaniye de ji bo tevlebûna festîvale bang li kurdistaniyen li Ewropaye hate kirin: “Em li bende ne ku hemû gel û döşten me tev li 25’emîn Festîvala Çanda Kurd a Navneteweyî bibin ku de 16’e îlona 2017’an li Kolne be lidarxistin. Em bang li gele xwe dikin ku dawet û şahiyen xwe yen bi vî rengî di roja festîvale de pek neynin, taloq bikin û tev li coşa festîvale bibin.” Ji hela din ve komîteye destnîşan kir ku de agahiyen berfirehtir en li ser bernameya festîvale di demen peş de li raya giştî re parve bikin. 



Romana Şoreşa Rojava nivîsand 


Şoreşa Rojava dibe mijara gelek fîlm û romanan. Nivîskare lubnanî Ebas Cehfer romaneke bi nave ‘Evîndar’ li ser Şoreşa Rojavaye nivîsî. Li Silemaniye jî romana xwe ji xwendekaren xwe re îmze kir. 

Şoreşa Rojava di qada navneteweyî de bala gelek kesan dikişe. Gelek kes ji nez ve şoreşe dişopînin û di berhemen xwe de cih didin ve şoreşe. Te gotin ku derhenere navdar Fatîh Akin amadekariyan dike ku tekildarî Şoreşa Rojava fîlmekî bikeşe. 

Her wiha nivîskare lubnanî Ebas Cehfer romana bi nave ‘Evîndar’ li ser Şoreşa Rojava nivîsand. Wisa xuya dike ku di rojen peş de gelek hunermend de bere xwe bidin rojavaye Kurdistane. 
Li Dezgeha Rewşenbîrî ya Cemal îrfan a li Silemaniye, nivîskare lubnanî Ebas Cehfer romana xwe ya bi nave ‘Evîndar’ a li ser şoreşa rojavaye Kurdistane, ji xwendekaren xwe re îmze kir. 


Ebas Cehfer tekildarî romana xwe wiah got: “Şoreşa rojavaye Kurdistane, şoreşeke demdirej e, şoreşeke dîrokî ye. Cudahiya we ji şoreşen din ew e ku şoreşeke mirovahiye ye û bi hev re jiyana neteweyen cüda ye. Ev yek ji cudahiyen we ne. 
Romana min behsa hezkirina di navbera kurekî lubnanî û keçeke ezidî de dike. 

Piştre ji ber şoreşa rojavaye Kurdistane keç vedigere rojavaye Kurdistane. Kur jî ji bo legerîna keça ezidî diçe rojavaye Kurdistane, Şengal û başûre Kurdistane û herî dawî jî diçe Qendîle.” 
Ebas Cehfer xwedî çend pirtûken tekildarî weje, siyaset, lekolîn û fikrî ye. Gelek nivîsen wî yen der bare kurdan de hene. Xwe wek dostekî kurdan dide naskirin. Nivîskar Ebas Cehfer sala 2016’an, li Silemaniye beşdarî konferansa bi nave ‘Bi Fikren Abdullah Ocalan Aştî û Aramî li Rojhilata Navîn’ bû û di konferanse de wiha gotibû: “Felsefeya Ocalan ji bo pirsgireken Rojhilata Navîn çareserî ye.” 



Çîroka legerîna azadiye kir pirtûk 


Nivîskar Firat Can bi pirtûka Welat ji bo Heviye (Umuda Bîr Ülke) ku li weşanen Aryen hat çapkirin, derket peşberî xwîneren xwe. Nivîskar Can di ve romane de çîroka legerîna jineke ku azadiya xwe di azadiya welate xwe de dibîne û ji bo azadiya xwe û welate xwe şer dike, dihûne. 
Nivîskar di şexse Leyla Gürbüz û Beritan Encu de ku ji bo jiyaneke azad jiyana xwe ji dest da, diyarî hemû kesen di şopa azadiye de jiyana xwe ji dest daye dike. Can di pirtûke de li legerîna jina kurd a azadiye û tekoşîna we hûr dibe. Can dîsa di pirtûke de tekoşîna li dijî hişmendiya ner û koletiye dinirxîne û li dijî koletiye legerîna azadiye ya 


serpehatiye jinen tekoşer aniye ziman. Berxwedana jina tekoşer a li dijî întîharan û kuştinen cînayeten Hizbullahe di pirtûke de cihekî fireh digire. 

Nivîskare pirtûke Firat Can ku li Elihe ji dayik bûye, tevî malbata xwe koçî Stenbole kiri- ye, bi dehan caran hat binçavkirin û rastî gefen JÎTEM’e hat. Herî dawî di nîsana 2011’an de dema xwest ji Kobane derbasî Qamişlo bibe, ji aliye rejîma Sûriyeye ve hat girtin û 3 mehan li Girtîgeha Şame di hücreye de ma. Piştî peymana di navbera Tirkiye û Sûriyeye de rejîma Sûriyeye Can teslîmî Tirkiyeye kir. Can, niha li Girtigeha Tîpa L a Antalyaye dimîne. 
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Nameya Demîrtaş: 




Avakirina 

H evseroke Giştî ye HDP’i Selahattîn Demîrtaş, ji Girtîgeha Edîrneye ku li dîl te girtin, nameyeke ji rojnameya Özgürlükçü Demokrasi re nivîsand. 

Nameya Demîrtaş a bi semavi “Avakirina aştiyi” wiha ye: 

“Tigînin civakî, li gorî dem û cih dibe ku xwedî wateyen cüda bin. Tegîna ‘avakirina aştiyi’ jî yek ji van e. 

Di nava şert û mercin girtîgehe de, bi derfeten gelekî kem, bi qasî ku dikarim ji parezeren xwe re ragihînim hewl didim bibim bersiv ji hin hevpyevînan re. Di yek ji van hevpeyvînan de tekildarî xwe min gotibû, ‘Rol û mîsyona min; mezinkirina şer nîne, le avakirina aştiye ye’. Ez dişopînim û dibihîzim ku ev tespîta min bûye mijar ji hin nîqaş û nirxandinan re. Beguman mekanizmaya rexnekirine, çavkaniya bingehîn a tikoşîna me ye. Dixwazim bejim ku hürmete nîşanî va hemû rexneyan didim. Tevî ve yeke pewîstiye pi dibinim ku hin xusûsan zelal bikim. 

Beriya her tiştî tegîna aştiye di serdema heyî de ne tegîna bersive dide keliya ku çek beden dibe û şer disekine. Ev tigîn bere ji bo qedandina şer û pekhatina aştiye tirker dihate ditin. Le bele di serdema heyî de aştî he bi berhrehî te nirxandin û rewşa ku potansiyela şer ji hole radike, vedibeje. 

Sekinandina şer, bedengkirina çekan û destberdana ji çekan jî bi tena sere xwe tira pekhatina aştiye nakin. Di tekiliyen navbera dewletan de, ku şîdeta aborî, siyasî, fizikî û psikolojik le ser- dest e, di hemû tekiliyen weke dewlet-civak-şexs, jin-mer, riveber-i te birevebirin û karsaz-karker de pekhatina aştiye bi jiholerakirina potansiyela şer dibe. 

Prof. Dr. Mithat Sancar ve rewşi bi gotina aştiya ereni û aştiya neyenî penase dike. Ji rewşa ku şer sekiniye, le bele pirsgireke re li ber şer vedikin nehatine çareserkirin re ‘aştiya neyînî’, ji rewşa ku potansiyela şer ji hole hatiye rakirin û çareseriyeke adil û wekhev hatiye ahrandin re ‘aştiya erini’ gotiye. Levana di nava şert û mercen neyî de aştî di dema qedandina şer de ji ber xwe ev derneketiye hole, ji xwe nepekane derke- ve hole. Aştî ancax dikare be avakirin. Di rewşeke ku şer dewam dike de, ji bo avakirina aştiye pewîste tekoşîneke bi biryar û xweser be dayin. 

Siyaseta demokratik, tevgera jinan, qada, qada çapemeniya azad, qada çande, tevgera ciwanen demokratik û qaden sivîl en mîna tevgera kedi, ji avakirina aştiye berpirsyar in. Bi riya rexistiniyen ku civake ji aliye aborî, civakî, çandî û siyasî ve bike ku tera xwe bibe, dive dîsîplîneke ‘xweparastina civakî’ be ahrandin. Ev yek parçe- yek ji avakirina aştiye ye. Li gel ve yeke ahrandina bingeha sosyo-psîkolojîk, her wiha tekiliyen diplomatik en navneteweyî dive ji bo avakirina 


aştiye! 

aştiye ben bikaranîn. Liv û tevgera civake ji bo aştiye, tevî pewîstiyen din en di mijara avakirian aştiye de, berpirsyariyek e. 

Beguman, eğer şert û mercen Riberi Gele Kurd Biriz Ocalan hebûya, we ji bo avakirina aştiye ji her kesî behtir karekî bi bandor û encamgir bimeşanda. Birez Ocalan, tevî şert û mercen giran 
en tecride jî, di mijara ‘avakirina aştiye’ de ev 19 
sal in perspektifin gelekî xurt datîne hole. Her ku hrsend dit, hewl da ku bi reya parezeran û heyetan ve yeke bixe meriyete. Ez yek ji wan kesen ku şens bi dest ketiye ku li îmraliye gelek car an rû bi rû pe re rûnim, dixwazim bejim ku min ev hevddana mûezam û kûr bi xwe dîtiye. 

Tevî van hemûyan, eğer hemû wezîfe û berpirsyariya ‘avakirina aştiye’ bavejin ser pişta Birez Ocalan, gelo ev yek wi çiqasî mafdar be? Di nava şert û mercen giran en tecridi de eğer berpirsyariya ‘avakirina aştiye’ bixin stuye Birez Ocalan, gelo ev yek wi exlaqî be? 

Beguman rol û mîsyoneke rebertiye ya Birez Ocalan heye. Ev rol dîrokî ye, sazûmanî ye û bi keda di nava tikoşîni de teşe girtiye. Birez Ocalan bi mîsyona xwe ya rebertiye bûye mûxatabe aştiye. Di danûstandinen gengaz de jî ‘sermuzakerevan’ e. Hewldanen ji bo ahrandina mûxata- ben cüda, neçarî be encammayine û be watebûne 

ye. 

Avakirina aştiye û bûyîna mûxatabe pevajoye aştiye, bi tekoşîneke aştiye ya hevpar a ketiye zikhev û hevdu temam dikin, dibe. Ya rast ew e ku tegîn rast ben destnîşankirin û şexs jî li gorî ve ben nirxandin. 

Helwest û hewldanen di demen dawî de bi rengekî vekirî û sergirtî hewl didin şexsi min û Birez Ocalan li hemberî hev rakin, hewldanen bi niyeta baş nînin. Bi gotina heri sivik, ‘xehet’ e. 

Bendewariya me ya herî mezin a ji döşten me ew e, ku siyaseta demokratik weke vîna gel a hatiye hilbijartin li cihe ku mafe xwe ye, bi hehvesteke hija binirxînin. Ferasetin ku siyaseta demokratik û pişengin wan be qîmet dikin, cihe lepirsîne ne. 

Bi nivîsandina peyva ‘demokratik’ li peşiya her tigîni re mirov nabe demokrat. Demokrasi çandek e, rebazeke jiyane ye. Ji bo pengaven tekoşîna me mecbûriyetek e, ku ji xwe dest pe bike û her kes di çarçoveya pîvanin demokratik de rexnedayina xwe bide, hesab bide gel. Li şûna xwendina niyete, ya rast ew e ku li ser pratîka me rexne be kirin, rexnedayin jî di pratiki de were dayin. Bi vî rengi wi he watedar bibe. Ji hemû hevalen ku li girtîgehan û li derve bi lehengî li ber xwe didin, ji dil silaven xwe dişinim. 

Girtîgeha Edîrneye 

Selahattîn Demîrtaş” 



'Werin em bi hev re faşizme tek bibin' 


H evseroka HDP’i Serpîl Kemalbay di ‘Nobeta Wijdan û Edaleti’ de ya ku li Stenbole dan destpekirin, wiha got: ‘Em dikarin tariye ronî bikin. Werin em bi hev re faşizme tek bibin’ 

Partiya Demokratik a Gelan (HDP) piştî ku li Amedi “Nobeta Wijdan û Edalete” ya di 25’e tîrmehe de dabû destpekirin bi dawî bû li Parka Yoğurtçu ya Kadikoya Stenbole nöbet da destpekirin. Hevseroka HDP’e Serpîl Kemalbay û 
12 parlamenterin de nöbete bigirin. Piştî ku nûnerin partiyan û parlamenterin ku nöbeti bigirin komcivîna HDP’i dest pi kir. Di çivini de ewil Serokwekîla Koma HDP’i Fîlîz Kerestecîoglu axivî. Kerestecîoglu dorpiç şermezar kir. 

Dixwazin parlamentoye kilît bikin 

Hevseroka HDP’i Serpîl Kemalbay jî piştre axivî. Kemalbay wiha got: “Yin ku dixwazin îro parlamentoyi kilît bikin em dibînin îro dixwazin kolanan jî kilît bikin. Li nikarin tikoşina me asteng bikin. Li Parka Yoğurtçu gelek tikoşîn hat dayîn. Ji bo berxwedana karkeran, berxwedana jinan, ji bo forumin Geziyi malovanî kir. Ji ber vi yeki jî li vî parki destpikirina nobeta wijdan û edaleti girîng e. Werin em bi hev re faşîzmi tik bibin.” Kemalbay bal kişand li ser nobeta Amedi jî û wiha berdewam kir: “Ji nobeta ku me li Amedi da destpikirin ewqas tirsiyan ku bi barîkatin hesin xwestin ji gel qut bikin. Hûn çima ditirsin? 
Ev hewldan pûç e. Piştî 7’i Hezîrani hûn çi dikin bikin vî gelî bersiv da we.” 

Ew ji xeta tekoşîna hevpar ditirsin 

Kemalbay diyar kir ku ew i hesabi sûcin ku ti kirin bipirsin û wiha direjî da axaftina xwe: “Hevseroki me Selahattîn Demîrtaş dîl ti girtin. Bih- kirin seroki partiya siyemîn a parlamentoyi dîl hatiye girtin. Ev nîşana nehiqûqiyi ye.” Kemalbay destnîşan kir ku îktîdar bi derewin mezin dikare xwe li ser piyan bigire û wiha pide çû: “Me li meclisi hinek dengi xwe bilind dikin. Kim be jî ev derfet hebû. Li niha bi guhertina riziknameyi wî vî asteng dikin. Ji bo ku meclis bibe wek noter rizikname guherandin. E w naxwazin xeta tikoşîna hevpar piş bikeve, ji vî ditirsin. Tişta ku tifaqa Erdoğan û Bahçelî ditirsîne ev e. Ji ber vi yeki jî hewl didin li meclisi dengi me qut bikin. Ji ber vi yeki ji 7’i Hezîrani heta niha HDP dorpiç kirine.” 


Devvlet gele Tirk jî dixe astengiye 

Kemalbay diyar kir ku irîşî hemû kesin ku mafin xwe dixwazin dikin û wiha dirijî da axaftina xwe: “Li Somayi bi pihinan irîşî karkeran kiribûn. Li Ispartayi jina ku bi dara xwe çûbû şaredariyi li hemberî polîtîkayin AKP’i derdike- ve. Ji ber vi yeki dema ku em dibijin bikin yek irîşin xwe zide dikin. Di Newrozi de li gel ku hemû kes bi kamerayan ve yek bi qeyd kirin jî gel herikîbû qadi. Li gel hemû irîşan jî berxwedan didome.” Kemalbay bal kişand tikoşîna kurdan a kul i Sûriyeyi li dijî DAIŞ’i didin jî û wiha axivî: “Tikoşîna ku geli kurd li Sûriyeyi xurtir dike, li hemberî vi yeki helwesta Tirkiyeyi ya li hemberî vî tikoşîni gelin Tirkiyeyi dixe astengiyeke mezin. Em piştgiriyi didin tikoşîna geli kurd. Bi tikoşîna geli kurd re di gelin Tirkiyeyi bi ser kevin. Li Iraqi û Sûriyeyi em dizanin tekane ri ev e.” 

Minetea me li kesekî nîne 

Kemalbay got ku wan hemûyan di tikoşîni de bedel dane û wiha berdewam kir: “Heta ku faşîzmi bidin rawestandin, daxwaza gelin Tirkiyeyi ya azadî, aştî û demokrasiyi pik bi em i tikoşîna xwe bidomînin.” Kemalbay da zanîn ku nobeta li Amedi bi fedakariyeke bi dawî bûye û peyamin xwe dane niha jî ji bo bi hev re li Stenboli riyin tikoşîni piş bixin hatine cem hev. Kemalbay wiha got: “Em i dest bidin hev û bi hev re tibikoşin. Ev tikoşîna jinan, ciwanan, gelin Tirkiyeyi ye. Ji bo demokrasi bi vî welatî ti dikoşin. Mine- ta me li kesekî nîne. Li dijî yin ku dixwazin me bi birçîbûni İslah bikin em i nani xwe parve bikin. 
Heta ku em cîhaneke nû ava bikin em i destin xwe bidin hev. ” 

Em e bi tekoşîne bi ser bikevin 

Kemalbay diyar kir ku ew bang li hemû wijdanin Tirkiyeyi dikin û dixwazin dest bidin hev û axaftina xwe wiha bi dawî kir: “Em bang li hemû kesin ku li Tirkiyeyi aştiyi dixwazin dikin. Ji bo teqez bi ser kevin em i bi hev de ti bikoşin. Bijî hemû kesin ji bo edaleti dimeşin, li dijî faşîzmi berxwedani xurtir dikin. Bijî Kurd, Tirk, Elewî, karker, gel, jin. Em i bi tikoşîni bi ser bikevin.” 
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Nûjiyan Ezîdxan / Şengal 

K ürden ezidî ku bi hezaran salan e li erdnîgariya Mezopotamyaye dijîn û bi dehan caran komkujî li wan hatine kirin. Kürden ezidî ku qirkirina li wan hate kirin wek ‘ferman’ bi nav dikin, ve çare ketin çembera tunekirin, dîlgirtin û kolekirina çeteyen hov en DAIŞ’e. Le ji bo ezidiyan ya ku ji dorpeçe girantir, xiyanet bû. 

Ezdayetî yek ji baweriyen herî kevn en Mezopotamyaye ye ku 73 caran ferman le rabûne. Piraniya van fermanan ji aliye Dewleta Osmanî ve li ezidiyan hatiye rakirin. Ji ber ku piraniya biryaren tunekirina ezidiyan bi fermanen padîşahen osmanî hatin dayın, nave van erîşen qirkirine wek ‘ferman’ di hiş û bîra civakî ya kürden ezidî de cih girt. Fermana destpeke, sala 1246’an ji aliye bege zengî ye Mûsile Bedreddîn Lûlû, ya dawîn jî ji aliye neo-osmanî AKP û hevkara we PDK’e ve bi DAIŞ’e dan kirin. Di hemû erîşen qirkirine de nave îslame hate bikaranîn. Qirkirineke din a ku di dema nez de li kürden ezidî hate kirin, di sala 2007’an de bû. 14’e tebaxa 2007’an bi 4 wesayiten bombebarkirî erîş li günden Siba Şex Xidir û Til Izer en Şengale hatin kirin. Di encame de 
300 sivîlan jiyana xwe ji dest da. Li ser ve komkujiye tu lepirsîn nehatin kirin. Hat ragihandin ku komkujî ji aliye rexistineke çete ya bi nave Ensar El Süne ya giredayî El Qaîdeye ve hatiye kirin ku we deme hewl dida reh berde nava başûre Kurdistane. Le bele gelek agahî derketin hole ku li gorî van agahiyan çeteyen Eniya Tirkmen a Iraqe (ITC) jî di nava erîşe de cih girtiye, ku ITC ji aliye îstîxbarata tirk ve li başûre Kurdistane hatiye avakirin. Ezidiyan heta 3’ye tebaxa 2014’an ev erîş wek ‘Fermana Dawîn’ bi nav dikir. 

Rewşa Ezidiyen Başûr 

Kürden ezidî bi giranî li navçeya Şexan a Dihoke, navçeya Şengal a Mûsile û günden van navçeyan dijîn. Sala 1975’an ji aliye rejîma Baase ve neçarî îskane hatin hiştin. Ezidî ji ber fermanan her tim xwe li çiyaye Şengale girt. Ezidî sala 1975’an bi zore ji günden çiye hatin daxistin û li günden Xanesor, Til Izer, Sinûn, Siba Şex Xidir, Koço û Dugure û li 15 günden quntara çiye hatin bicihkirin. Sala 2003’yan piştî ku Dewleten Yekbûyî yen Amerîkaye (DYA) hat û rejîma Sedam Huseyîn hate hihveşandin, makeqanûna Iraqe hate amadekirin. Li gorî xala 140’an a makeqanûne, Şengal wek ‘herema binîqaş’ di navbera reveberiya başûre Kurdistane û reveberiya Iraqe ya navendî de ma. Dihat plankirin ku 


sala 2007’an referandum li Şengale be kirin, le ev referandum heta niha pek nehatiye. Le berevajî heremen Kerkük, Celewla, Xaneqîn û Xurmatûye, PDK’e li Şengale bi tena sere xwe dest danîbû ser reveberiye. Bajar ji aliye peşmerge û asayîşa PDK’e, polîsen federal en Iraqe ve dihate “parastin”. PDK ku piştî sala 2003’yan bû serdeste Şengale, hemû kevneşopiyen civakî parastin û ji sîstema şexîtiye ku bi rey a we ezidî ji bo berjewendiyen xwe diparastin, heta dawiye sûd wergirt. PDK’e baweriya ezidiyan ji bo berjewendiyen xwe bi kar anî û piştgirî da ve sîstema şexîtiye. Bi vî rengî xist bin kontrola xwe. 
Ji fermandaren Yekîneyen Berxwedana Şengale (YBŞ) Tîrej Şengal, li ser komkujiya dawîn a li ezidiyan hate kirin ji ANF’e re axivî û li ser sîstema ku PDK’e li Şengale ahrand wiha got: “Her kese diçû cem wan dikirin peşmerge û maeş didan wan. Digotin bixwin, vexwin, maeşe xwe bigirin, le nehkirin. Ji bo wan tiştekî ne heja bû ku mirov qala rûmete, azadî û nirxan bike. Gel heta dawiye be rexistin û be perwerde bû.” Endama Tevgera Azadiye ya Jinen Ezidî (TAJE) Xoxe Dexîl li ser civaka ezidî ya beriya komkujiye axivî, bal kişand ser zext û zordariya li jinan dihate kirin û wiha pe de çû: “Statuya jinan a li nav civaka ezidî gelekî qels bû. Yanî li gorî civaka ezidî çi qas zext li jinan were kirin, çi qas be deng ben hiştin ew qas baş bû! Le bele li dijî ve yeke her tim berxwedanek jî hebû. Le ev berxwedan gelek caran şexsî bû. Piştî komkujiye, dema ku me jinen Rojava û gerîla dîtin, me bi alîkariya wan dest bi birexistinbûna xwe kir.” 

Komkujiya 3'ye Tebaxe 

10’e hezîrana 2014’an dema çeteyen DAIŞ’e Mûsil dagir kir, ji hemû navçeyen Mûsile wedetir, xetere herî zede li ser Şengale zede bû. Rebere Gele Kurd Abdullah Ocalan ji zû ve ji bo Şengale hişyarî dabû. Di çarçoveya van peşdîtinen Ocalan de PKK’e 12 gerîla şandibûn çiyaye Şengale. Piştî ku xetere zede bû, reveberiya PKK’e bi PDK’e re tekilî danî û li ser cîdiyeta rewşe hişyarî da. 
Je re ragihand ku ew dikare hezeke xwe bişîne herime. Le bele reveberiya PDK’e ev banga PKK’e be bersiv hişt. Çeteyen DAIŞ’e piştî ku Mûsil bi dest xist, 16’e hezîrane bere xwe da bajaroke tirkmenan Telafere ye li nezî Şengale. 
Beşeke mezin a tirkmenen şîa yen li vir xwe li Şengale girt. Kem mabû edî çete erîşî Şengale bikin. Le bele PDK li şûna ku li hemberî ve rewşe tedbîran bigire, çeken di deste civaka ezidî de bûn kom kirin û ji wan re got “Em e we biparezin”. Li gorî daneyen fermî yen piştre derketin hole, beriya çeteyen DAIŞ’e erîşî Şengale bikin, hejmara peşmerge, asayîşa başûre Kurdistane, polîsen 


federal e Iraqe, polîsen trafîke û hezen çekdar en partiyen din en siyasî, bi giştî hezeke çekdar a ji 
11 hezar kesan li Şengal û günden we hebû. Ji fermandaren YBŞ’e Tîrej Şengal li ser heza leşkerî ya li bajer ev agahî da: “Dema ku DAIŞ’e cihen li dora Şengale yek bi yek bi dest dhdstin, em ne li bende bûn ku de dor be me. Ji ber ku ji peşmergeyan heta arteşa Iraqe hezeke gelekî mezin li Şengale hebû. Em bi wan piştrast bûn. Wan ji me re digot “Em e we biparezin”. Le dema erîşe dest pe kir, reviyan. Dema me sedema reva wan pirsî, me fem kir ku ve dere wek axa xwe nabînin, ji bo pereyan bi ‘erka parastine’ radibûn. Dema ku xetere dîtin, reviyan.” 

Dest danîn ser çekan 

Alîkare hevseroken Meclisa Xweser a Şengale Qehtan Xelîl jî anî ziman ku peşmergeyen PDK’e beriya komkujiye dest danî ser çeken ferdî yen ezidiyan û ev agahî dan: “Di navbera Şengal û Telafere de bendeke kontrole ya PDK’e hebû. 
Dema ku DAIŞ hat, hemû çeken ciwanen ezidî li ve dere hatin desteserkirin. Gotin ‘Em we diparezin, ne pewîst e hûn rahejin çekan’. Li we dere dest danîn ser hemû çekan. Le bele di dema fermane de fîşekek jî neteqandin û yek tene jî birîndar nebû. Hemû reviyan.” SIBE: Erîşen qirkirine yen 3’ye Tebaxe, reva PDK’e, destwerdana HPG ÛYJA Stare, korîdora mirovahiye ya ku YPG’e li xeta Cezaa Rebîa vekir, berxwedan û rizgarkirina Şengale. 

Rapora komkujiye ya Neteweyen 
Yekbûyî 

Li gorî daneyen Komîseriya Bilind a Mafen Mirovan a Neteweyen Yekbûyî, ku 17’e cotmeha 2017’an aşkera kir, encamen erîşa 3’ye Tebaxe wiha ne: 3 Bi qasî 5 hezar meren ezidî hatin kuştin. 3 Sere 100 meren ezidî hatin jekirin. 3 7 hezar jinen ezidî hatin revandin û li bazaren koleyan hatin hrotin. 3 Destavetin li gelek jinen ezidî hate kirin. 3 Hin jinen ezidî neçar hatin hiştin ku bi fermandaren DAIŞ’e re bizewicin. Daneyen piştre derketin hole û hejmara ezidiyen ji tî û birçînan li çiyaye Şengale jiyana xwe ji dest da, nîşan da ku ev hejmar ji daneyen rapora Neteweyen Yekbûyî gelekî zedetir e. 

Fermanen li Ezidiyan rabûn 

Çend ji komkujiyen ku li ezidiyan rabûn û piraniya wan ji aliye paşayen Osmanî ve hatin kirin, ev in: 

* Sala 1246’an komkujiya li Şaleşe ku ji aliye bege zengî ye Mûsile Bedreddîn Lûlû ve hate kirin. 


* Sedsala 16’an, bi fetwaya şexulîslame osmanî Ebû Siûd Efendî û bi fermana Qanûnî Sultan Süleyman, li Şexane komkujî li ezidiyan hate kirin. 

* Sala 1638’an, waliye Amede Melek Ahmed Paşa li Şengale komkujî da kirin. 

* Sala 1650’yan, bi fermana Mûrade 4’an waliye Wane Şemsî Paşa li Mûsile komkujî li ezidiyan da kirin. 3 Sala 1715’an waliye Bexdaye Haşan Paşa li Şengale komkujî da kirin. 

*Sala 1733’yan waliye Bexdaye Ahmed Paşa li Şexane ezidî dan kuştin. 

* Sala 1752’yan waliye Bexdaye Süleyman Paşa li Şengale komkujî da kirin. 

* Salen 1732-33’yan Nadîr Şah di navbera Surdaş û Kerkûke de komkujî li ezidiyan da kirin. 

* Sala 1733’yan komkujiyen ku celîliyan li ezidiyen li qiraxa çeme Zape kirin. 

* Sala 1735’an bi fermana Nadîr Şah, komkujî li ezidiyen li Mehabad, Saldûz û Meraxiye hate kirin. 

* Sala 1742’yan, Alî Takî Han e giredayî Nadîr Şah, komkujî li ezidiyen li Saldûze da kirin. 
3 Sala 1743’yan Nadîr Şah komkujî li ezidiyen li 
Kerkük, Hewler û Altûnkopruye da kirin. 

* Sala 1743’yan Nadîr Şah komkujî li ezidiyen li qiraxa Zape da kirin. 

* Sala 1787’an celîliyan komkujî li ezidiyen denanî yen li Şexane da kirin. 3 Sala 1798’an alîkare waliye Bexdaye Abdulazîz bîn Abdullah Beg li Şexane komkujî da kirin. 

* Navbera salen 1753-1800’î bi fermana paşayen osmanî dizî, xerac, kolekirin û komkujî hatin kirin. (6 erîşen mezin en li Şengal, Şexan û Mûsile) 

* Sala 1809’an komkujiya ku waliye Bexdaye Süleyman Paşa li Şengale da kirin. 

*Sala 1824’an komkujiya ku waliye Bexdaye Alî Paşa li Şengale li ezidiyan da kirin. 

* Salen di navbera 1832-1834’an de komkujiyen ji aliye bege Soran Mûhammed Paşa (Mîre Gewre) ve hatin kirin. 

*Sala 1835’an waliye Mûsile Mûhammed înce Bayraktar li Şengale komkujî da kirin. 

* Sala 1836’an Reşîd Paşa li Şengale komkujî da kirin. 

*Sala 1837’an Hafız Paşa li Şengale komkujî da kirin. 

* Sala 1844’an komkujiya li ezidiyen li Botane hate kirin. 3 Sala 1892’yan di encama polîtîka- ya Abdulhamîte 2’yemîn de ku bi zore hewl dida ezidiyan bike misilman, komkujî hatin kirin. 
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STUART &. CO 

SOLICITORS 
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Uzmanlık Alanlarımız 

• Her türlü alım satım davaları 

• İltica ve göçmenlik hukuku 

• Her türlü ruhsatlandırma başvuruları 

• Her türlü sivil kovuşturma ve tahsilat davaları 

• Boşanma davaları 

• Kaza davaları 

• Ticari hukuk 

15 yıl'ı aşan engin tecrübemiz ve geniş ekibimizle 
s izlere doğru ve kaliteli hizmeti sunuyoruz. 


John Stuart, Oktay Yılmaz 

Nesrin Halil, Jamil Tlavvally, İbrahim Aytaç, İsmail Gözde, Çağla Mayii, Şadiye Karadeniz, Gizem Kalaycı 

mfo@sk-solicitors.com www.sk-solicitors.com 


First Fİoor, 285 Fore Street, Edmonton, London N9 OPD T 020 8887 1360 F 020 8887 1370 DX 36210 EDMONTON 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KOMİSYON 

ASTON BANKS İLE EVİNİZİ 

KOMİSYON ÖDEMEDEN 

SATABİLİR VEYA KİRAYA VEREBİLİRSİNİZ! 
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ASTONBANKS 

Residential J Commerciaf i Surveyirıg 


PROMOSYONDAN NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ? AŞAMALAR: 


1. Aston Banks'la iletişime geçip evinizin değerini ücretsiz öğrenin 


i 2 . Bilinmiş konut web sitelerinde eviniz pazarlanıp ifan edilir 


Eviniz kısa zamanda satılı p/kİraya verilir. 
Aston Banks 1 a ödemeniz gereken bir komisyon yoktur 


r 

1 

Edmonton’daki şubemizin 1. yıldönümünü 

kutlamak 

için tüm müşterilerimize %Q 

komisyon 

ile evlerini satıp ve kiralamaktan 


mutluluk duyuyoruz 
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EVİNİZİN DEĞERİNİ BEDAVAYA ÖĞRENMEK İÇİN BİZİ HEMEN ARAYIN. 


020 3026 2660 


ISI; enquiries@astonbanks.coTn 


247 Fore Street 
London N18 2TY 


www.astonbanks.com 
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